
Thứ Sáu trong tuần lễ Thánh Thể = LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU   

 

Phụng vụ Lời Chúa năm A 

 Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi là một dân hiến thánh cho Chúa 

là Thiên Chúa các ngươi. Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã chọn các ngươi 

để làm dân riêng của Người giữa mọi dân tộc trên mặt đất. Không phải vì 

các ngươi đông số hơn mọi dân tộc khác mà Thiên Chúa gắn bó với các 

ngươi và tuyển chọn các ngươi, vì thực ra, các ngươi ít số hơn mọi dân tộc 

khác; nhưng vì Chúa đã yêu thương các ngươi và giữ lời đã thề hứa với tổ 

phụ các ngươi rằng: Người dùng tay mạnh mẽ mà dẫn đưa và cứu chuộc các 

ngươi khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaon vua Ai-cập. Các ngươi sẽ biết rằng 

Chúa là Thiên Chúa các ngươi, chính Người là Thiên Chúa hùng mạnh, 

trung thành giữ lời giao ước và lòng thương xót với những kẻ yêu mến 

Người, và những kẻ tuân giữ lề luật Người cho đến muôn thế hệ. Người 

báo oán ngay những kẻ thù ghét Người, bằng cách tiêu diệt chúng không trì 

hoãn, trả báo tức khắc như chúng đã đáng tội. Vì vậy các ngươi hãy tuân giữ 

điều răn, nghi lễ và lề luật mà ta truyền cho các ngươi hôm nay, để các ngươi 

thi hành”. (Ðnl 7:6-11)   

 Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên 

Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết 



Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên 

Chúa là Tình Yêu.   

Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: là Thiên Chúa 

chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta 

được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên 

Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một 

Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta.   

Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng 

ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng 

ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người 

nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở 

trong Người và Người ở trong chúng ta: là Người đã ban Thánh Thần cho 

chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con 

mình làm Ðấng Cứu Thế.   

Ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người 

ấy, và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin 

vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và 

ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 

(1Ga 4:7-16)   

 Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng 

tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan 

biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì 

ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai 

biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con 

muốn mạc khải cho.   

“Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ 

nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học 

cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các 

ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ 

nhàng”. (Mt 11:25-30) 

 

Phụng Vụ Lời Chúa năm B 

 Ðây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương 

nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. “Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta đã 



bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã 

dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập (cho) chúng đi; Ta đối xử với 

chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ, Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng 

mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột 

gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta. Ta sẽ không 

huỷ diệt Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm; Ta là 

Ðấng Thánh ở giữa ngươi, Ta không thích tiêu diệt”. (Hs 11:1b, 3-4, 8c-9) 

 Anh em thân mến, tôi là kẻ hèn nhất trong các thánh, nhưng đã được ơn 

này là rao giảng cho Dân Ngoại những sự giàu có không thể thấu hiểu được, 

và soi sáng cho mọi người biết cách thức phân phát mầu nhiệm đã được ẩn 

giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Ðấng tạo thành vạn vật: khiến các chủ 

thần và quyền thần thiên quốc đều phải nhờ Hội thánh mới biết được sự khôn 

ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa, thể theo dự định từ trước muôn 

đời mà Ngài đã thi hành trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Người, 

chúng ta được cậy trông và nhờ lòng tin vào Ngài, chúng ta mạnh dạn đến 

cùng Ngài. Nhân vì lẽ ấy, tôi quỳ gối trước mặt Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta. Ngài là nguồn gốc mọi danh phận làm cha trên trời dưới đất. Xin 

Ngài chiếu theo sự giàu có vinh quang của Ngài và nhờ Thánh Thần của Ngài, 

thêm sức mạnh cho anh em được nên người thiêng liêng, và nhờ đức tin, anh 

em được Ðức Kitô ngự trong lòng anh em, làm cho anh em đâm rễ sâu và lập 

nền kiên cố trong đức mến, để anh em được hiệp cùng các thánh mà hiểu biết 

chiều rộng, dài, cao, sâu, và cũng được biết lòng mến của Ðức Kitô vượt quá 

trí hiểu loài người, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của 

Thiên Chúa. (Ep 3:8-12. 14-19) 

 Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên 

thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người 

Do-thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. Bấy 

giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai 

cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy 

Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy 

ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và 

kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và 

người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy 

ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: “Không một cái xương nào của Người 

bị đánh giập”. Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: “Chúng sẽ nhìn vào Ðấng 

chúng đã đâm thâu qua”. (Ga 19:31-37) 



Phụng vụ Lời Chúa năm C 

 Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này chính Ta săn sóc đoàn chiên Ta và Ta 
sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản 
mát, thì Ta cũng kiểm điểm đoàn chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi 
nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ họp chúng 
từ khắp mặt đất, và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các 
miền núi Israel, dọc theo các bờ suối, và trong những miền có dân cư. Ta sẽ thả 
chúng ăn trên những ngọn núi cao Israel, chúng nghỉ ngơi trong những đồng cỏ xanh 
tươi, và chúng ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên miền núi Israel. Chính Ta sẽ chăn dắt 
các chiên Ta; chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa phán như thế. 
Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem về con chiên lạc, sẽ băng bó con chiên bị thương 
tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn 
dắt nó trong sự công chính”. (Ed 34:11-16) 
 

 Anh em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta nhờ 
Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội 
lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hoạ chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. 
Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng 
ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, 
chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu 
khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao 
hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt 
chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng 
ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người 
mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà. (Rm 5:5-11) 

 

 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai 
trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con 
khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm 
thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân 
cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’ Cũng vậy, 
Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín 
người công chính không cần hối cải”. (Lc 15:3-7) 

 



*** 

+> “… Các ngươi sẽ biết rằng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, chính Người là 

Thiên Chúa hùng mạnh, trung thành giữ lời giao ước và lòng thương xót với 

những kẻ yêu mến Người, và những kẻ tuân giữ lề luật Người cho đến muôn 

thế hệ.”   

== Khởi sự từ thời tạo dựng vũ trụ cùng muôn loài muôn vật – trong đó lẽ tất nhiên 

có loài người – và trải qua ngàn ngàn năm lịch sử loài người cùng muôn ngàn tạo 

vật, nhất là kể từ khi loài người dám “phản động” nghe theo lời satan quỉ dữ không 

tuân theo Thiên Chuá Tạo Hóa, Thiên Chúa không ngừng tỏ ra là “Thiên Chúa 

hùng mạnh, trung thành giữ lời giao ước và lòng thương xót với những kẻ yêu mến 

Người, và những kẻ tuân giữ lề luật Người cho đến muôn thế hệ.”, mặc dầu có lúc  

“dường như” Đấng Tạo Hóa buồn sầu muốn hủy diệt hết thảy tạo vật – cách riêng 

loài người – qua vụ lụt đại hồng thủy thời ông Noah, sau đó lại “lập giao ước  

KHÔNG BAO GIỜ CÓ VỤ ĐẠI HỒNG THỦY như vậy – mà bằng chứng cho sự 

giao ước đó là… cầu vòng. Nhưng sau đó, loài người lại “phản động” qua việc xây 

dựng tháp Babel, Đấng Tạo Hóa vì “lỡ lập giao ước” nên đành “phân tán loài 

người” ra khắp cùng trái đất, làm cho con cái loài người không còn hiểu nhau:   

“ngôn ngữ bất đồng…”   

== Tuy nhiên KHÔNG phải tất cả loài người đều là “phản động”, Đấng Tạo Hòa 

tìm được “ít nhất một người = Abram” luôn trung thành với Đấng Tạo Hóa và từ 

đó “… lòng thương xót với những kẻ yêu mến Người, và những kẻ tuân giữ lề 

luật Người cho đến muôn thế hệ.” của Người tỏ hiện cho đến hôm nay qua ĐỨC 

GIÊSU KI-TÔ – Con Một của Người – là giao ước muôn đời tồn tại, biểu lộ 

trong THÁNH TÂM ĐỨC GIÊSU đối với Cha trên Trời cũng như đối với toàn 

thể nhân loại… == Đúng là  “… chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi 

Thiên Chúa mà ra… (1Ga 4:7)”    

+> “Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng 

đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta 

hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình 

an…”   

   

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin ngự trị trong tâm hồn mỗi anh chị em chúng con, 

trong mỗi gia đình, trong mỗi cộng đoàn tu sĩ nam&nữ, trong mỗi xã hội lớn nhỏ, 

và trong toàn thể nhân loại mà Chúa hằng yêu thương. Amen.   



 


