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 Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng 

cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính 

mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, 

sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai 

thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng 

mẹ. 

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng 

người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng 

lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho 

cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây 

dựng đức công chính của ngươi. (Hc 3:3-7. 14-17a) 

 

 Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những 

người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm 

tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, 

và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người 

kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho 

nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng 

buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng 

anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. 

Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào 

trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn 



nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, 

cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả 

những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi 

chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn 

Thiên Chúa Cha. 

Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những 

người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những 

người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi 

những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát 

đảm sợ sệt. (Cl 3:12-21) 

 

 Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem 

Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật 

Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về 

Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là 

một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. 

 

 

Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ 

Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong 

ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy 

Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc 

cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của 

Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa 



rằng: "Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời 

Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt 

muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel 

dân Chúa". 

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành 

cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Ðây trẻ này được đặt lên, 

khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để 

làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu 

tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!” 

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao 

niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho 

đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay 

cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, 

và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. 

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành 

mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn 

nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người. (Lc 2:22-40) 

 

+> “…Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì 

như người thu được một kho tàng…” – “…Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy 

tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh 

thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh 

dể người…” -  “… Anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, 



khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho 

nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha 

thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau…” – “… Hỡi các bà vợ, 

hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy 

yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời 

cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa…” - “… Ðược Thánh Thần thúc 

giục, ông (Simêon) vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi 

hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, 

và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa 

đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa 

đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và 

vinh quang của Israel dân Chúa" – “… Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, 

đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người…” 

 "Trẻ Giêsu càng lớn lên, thêm tuổi, thêm khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa 

và loài người" (Luca 2:52) 

== Gia đình cứ cho là "đầu tiên" của nhân loại, gia đình Adong - Eva - Cain và 

Abel : 

"Con người ăn ở với Eva, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói : Nhờ Đức 

Chúa, tôi đã được một người. Bà lại sinh ra Abel, em ông." (Sáng thế ký, 4:1-2) 

Không ai biết, trước khi Cain ra đời, ông bà Adong-Eva "đã được một người" nào 

chưa? Nghĩa là trong lúc tổ phụ loài người "còn liên kết tuyệt hảo với Đấng Tạo 

Hóa", có "một người" nào ra đời như là hệ quả của việc "con người ăn ở với vợ 

mình" không? Anh chị em muốn tưởng tượng, phỏng đoán, mơ nghĩ thế nào... tùy 

thích! 

Có điều chắc chắn không ai trong chúng ta phủ nhận : "đời [của mỗi kiếp người] ít 

nhiều là... bể khổ!" 

- Quá bi quan tiêu cực? - Có thể! nhưng đó là sự thật. 

Và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng gia đình đầu tiên của loài người được thành 

hình trong tình trạng "mối dây liên kết của con người [tạo vật] với Đấng Tạo Hóa 

bị ít nhiều lỏng lẻo". 

== Đến đây, có lẽ sẽ có người thắc mắc : 

- vậy thì tại sao Đấng Tạo Hóa không tạo dựng một "cặp vợ chồng khác" làm tổ 

phụ cho loài người, để rồi loài người luôn luôn liên kết với Đấng Tạo Hóa, và khỏi 

phải chịu cảnh "mang tiếng khóc ban đầu mà ra" cho cả nhân loại? 



Tôi sẽ chỉ mĩm cười, xin thưa : 

- Anh/Chị/Em cứ việc trực tiếp hỏi Đấng Tạo Hóa đi! 

- Hoặc giả có Anh/Chị/Em nào có thể/biết được thì xin lên tiếng trả lời - cho tôi 

hưởng ké với! 

== Theo ý tưởng của bài suy niệm Chúa Nhật mùa vọng I, tôi đề nghị : Mình khỏi 

tìm hiểu nguồn gốc hiện hữu của mình làm gì cho ... nhức đầu! Thôi thì mình 

"đành" chấp nhận và thử tìm phương cách đạt đến cứu cánh của kiếp làm người 

của mình sao cho... phải đạo ! 

== Tuy nhiên, trong bài suy niệm về Maria, con người [tạo vật] nguyên thủy, 

chúng ta có thể mường tượng một cách nào đó Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng một con 

người mới - một con người toàn hảo - ngay sau khi tổ phụ nguyên thủy của loài 

người biểu lộ sự bất tuân Đấng Tạo Hóa : "Ta sẽ đặt mối thù giữa mi [con rắn] và 

Người Nữ [Maria]..." (Sáng thế ký 3:15). 

Qua con người [tạo vật] toàn hảo hằng luôn kết hợp mật thiết với Đấng Tạo Hóa, 

chúng ta hình dung ra được nguồn gốc và cứu cánh đích thực của chúng ta : luôn 

luôn liên kết, giao hòa với Đấng Tạo Hóa. 

== Vì thế, nếu từ gia đình Adong-Eva với Ca-en, Abel, v.v... cho đến mỗi một gia 

đình của chúng ta hôm nay cũng như sau này, đã nảy sinh ra mầm mống ít nhiều tự 

cho mình "ngang hàng với Đấng Tạo Hóa" (STK 3:10-14), và chịu hậu quả mà, 

mặc dù không ai trong chúng ta mong muốn nhưng tự sức chúng ta không làm sao 

giải hóa được, thì phải chăng gia đình Giuse-Maria-Giêsu mới đích thật là gia đình 

nguyên thủy, phơi bày chân tính vừa nguồn gốc vừa cứu cánh của thân phận tạo 

vật của tất cả chúng ta? 

 Quả thật, chân tính tạo vật là : 

- nhận biết Đấng Tạo Hóa = Giêsu : "không ai biết được chuyện trên trời, trừ 

phi Người Con từ trời xuống" 

- tuyệt đối giao hòa gắn liền với Đấng Tạo Hóa = Giêsu : "Cha Tôi và Tôi là 

một" 

- tuyệt đối tôn thờ, tuân phục Đấng Tạo Hóa = Maria và Giuse : "Này tôi là 

tôi tá Đấng Tạo Hóa... Xin vâng!" 

Trải qua bao nhiêu thế hệ trong lịch sử nhân loại, không thiếu những gia đình ít 

nhiều noi theo gương mẫu của gia đình Giuse-Maria-Giêsu. 

 Đề tài "gia đình" là một đề tài xưa như trái đất, mà cũng rất thời sự như "tình 

yêu", "tình yêu và tuổi trẻ", "dự bị hôn nhân", "thăng tiến hôn nhân", vân 

vân và vân vân... Ai cũng biết rằng tất cả các tạo vật - giống nào theo giống 



đó - có một mối tương quan rất chặt chẽ, một sự hỗ tương tác dụng để "sinh 

sôi nẩy nở" (KN. 1:22) và lan tràn khắp mặt đất, bầu trời lẫn biển khơi. 

Riêng loài người thì được Đấng Tạo Hóa ban cho quyền năng "sinh sôi nẩy 

nở và nên đầy dẫy trên mặt đất, và làm bá chủ muôn loài" (KN. 1:28-31). Đó 

là "tính xã hội" của muôn loài nói chung, của loài người nói riêng = xã hội 

loài người thành hình. 

== Quả thật "không ai là một hòn đảo" (Thomas Merton), mặc dầu dưới một góc 

độ nào đó, "mỗi người là một hòn đảo" (Carl Rogers). Tựu trung, có lẽ ngoại trừ 

ông Adong và bà Eva [và cả hài nhi Giêsu ? - ai muốn kiểm chứng thì hỏi hài nhi 

Giêsu đi !] còn hết thảy chúng ta, ai cũng có lổ rốn. Phải chăng lổ rốn là dấu chứng 

rõ nét nhất của mối tương quan giữa các tạo vật, giống nào theo giống đó, đặc biệt 

là giống người ? = nhân tố của xã hội loài người : gia đình. 

== Trong chiều hướng đó, Ngôi Lời mặc xác phàm đến ở-với-chúng-ta trong một 

gia đình - một gia đình rất đặc biệt, có thể nói rằng gia đình duy nhất ở trần gian 

biểu hiện nếp sống hoàn toàn phù hợp với ý định của Đấng Tạo Hóa khi tạo dựng 

loài người, và là mẫu mực cho tất cả mọi gia đình của nhân loại trong tiến trình 

đón nhận ơn cứu độ, ơn canh tân đổi mới để đạt đến sự viên mãn của "Bình An 

dưới thế cho người Chúa thương". 

== Chúng ta đã suy niệm và hân hoan ca hát : "Vinh Danh Thiên Chúa trên trời - 

Bình An dưới thế cho người Chúa thương". Và chúng ta cũng biết rằng Đêm Giáng 

Sinh chỉ là khởi điểm của chương trình "tạo dựng mới" mà Thiên Chúa đã hứa ban 

cho loài người ngay sau khi tổ tông phạm tội. 

Tiến trình canh tân đổi mới này phải có "hợp đồng hai chiều" giữa Thiên Chúa và 

loài người, như thánh Augustinô đã nói : "Thiên Chúa tạo dựng chúng ta mà không 

hỏi ý kiến chúng ta, nhưng Thiên Chúa sẽ không cứu độ chúng ta nếu không có sự 

đồng tình của chúng ta". - Ai không muốn kiểu "hợp đồng hai chiều" này thì 

"thương lượng lại" với Đấng Tạo Hóa đi! 

== Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng, là Cha rất nhân từ hằng yêu 

thương hết mọi người (đọc lại Matthêu, 5-7) - Người không để chúng ta thiệt thòi 

trong "hợp đồng hai chiều" này đâu! Trái lại, như một nhà giáo dục tuyệt vời, 

Người còn mách lối chỉ đường cho chúng ta, không chỉ bằng Lời giảng dạy, mà 

nhất là bằng gương mẫu nếp sống cụ thể của chính Ngôi Lời ở-với-chúng-ta trong 

một gia đình bằng xương bằng thịt như chúng ta: gia đình Giuse-Maria-Giêsu. 

* Trước khi vào nếp sống gia đình, cô nàng thùy mị Maria đã phải đương đầu với 

một cuộc thương lượng gay go : hợp đồng với Thiên Chúa để bắt đầu thực hiện 



chương trình canh tân đổi mới tạo vật bất chấp mọi dư luận thế gian trần tục [chưa 

cưới mà mang thai !] 

* Trước khi vào nếp sống gia đình, anh chàng Giuse đã phải ký kết hợp đồng với 

Thiên Chúa, một hợp đồng mà xét theo con mắt trần tục, phần thua thiệt chua cay 

đau khổ thì Giuse hoàn toàn lãnh đủ! ["Hãy nhận Maria về làm vợ!"] 

*Vừa bước vào "nếp sống gia đình" (nếp sống gia đình trong dấu ngoặc kép), cả 

hai Giuse và Maria đều vỡ mộng : lời hứa hẹn của thiên sứ, nào là "Người sẽ làm 

vua", nào là "Người sẽ cứu dân độ thế"... hóa ra là lời hứa cuội. Tìm chỗ trú ẩn tầm 

thường để Maria sinh ra "vua cả trời đất" mà cũng chẳng ai thèm cho! 

* Ngày "vua cả trời đất" sinh ra, họa chăng có vài mục tử nghèo hèn đến viếng 

thăm. Rồi nghe đâu có ba (3) nhà hiền sĩ từ phương Đông tò mò đến như thể để 

kiểm chứng sự khám phá "ngôi sao lạ" vừa xuất hiện trên bầu trời. 

* "Hoàng Nhi" vừa thôi nôi mà đã có người tìm giết cho bằng được. Giuse lại phải 

đương đầu với hợp đồng ông đã ký kết với Thiên Chúa: dẫn "hiền thê" và "Con 

đầu lòng" đi trốn sang Ai-Cập, nơi mà hơn 1000 năm trước, các tổ phụ của Giuse 

đã bị bắt làm nô lệ... 

* Thời đó chắc chưa có chính sách tị nạn, nghĩa là chưa có "green card" hoặc "thi 

nhập quốc tịch", Giuse lại phải tiếp tục chấp hành đúng theo điều cam kết trong 

hợp đồng với Thiên Chúa: đem "hiền thê" và "Hoàng Nhi" về quê cũ. 

== Ôi! con đường Thiên Chúa dẫn dắt gia đình Giuse-Maria-Giêsu đến sự "Bình 

An dưới thế cho người Chúa thương" thật kỳ lạ, vượt xa mọi tư tưởng và cảm nhận 

của người trần thế! Đấng Tạo Hóa "khôn" lắm! Người biết thế nào chúng ta cũng 

so đo phàn nàn về "hợp đồng hai chiều" mà phần thua thiệt - dưới con mắt trần tục 

của chúng ta - bảo đảm chúng ta phải lãnh đủ, nên gần 500 năm trước khi Ngôi Lời 

mặc xác phàm đến ở-với-chúng-ta, Người đã dùng miệng ngôn sứ Isaia báo trước : 

"Quả thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươi, và đường lối của Ta 

không phải là đường lối của các ngươi... Vì trời cao hơn đất (bao nhiêu), cũng vậy, 

đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi, và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý 

nghĩ của các ngươi." (Is. 55:8-9) 

== Trong suốt 30 năm Ngôi Lời mặc xác phàm ở-với-chúng-ta, gia đình Giuse-

Maria-Giêsu hầu như im hơi lặng tiếng - chỉ một lần lúc Giêsu lên 12 tuổi (tuổi "có 

trí khôn" theo quan niệm thời bấy giờ ?), Thiên Chúa hé mở cho chúng ta thấy thế 

nào là nếp sống gia đình gương mẫu, một nếp sống trông rất bình thường nhưng 

vượt trên mọi sự bình thường: 

+ Giuse thì luôn luôn LẮNG NGHE và THI HÀNH tiếng nói của lương tri, của 

Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn trong mọi biến cố của cuộc đời; 

+ Maria thì luôn luôn "suy niệm trong lòng", nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa qua mọi 

biến cố và XIN VÂNG; 



+ Giêsu thì luôn luôn "ở nơi nhà Cha" (Luca 2:49), tùng phục cha mẹ, và "lớn lên 

[bình thường như mọi người] càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và ân sủng 

trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta" (Luca 2:51). 

Quả là một cuộc thách đố Đấng Tạo Hóa "trêu" con người! 

Nhưng "vui mừng và hy vọng" thay! Chương trình tái tạo muôn loài nhờ Ngôi Lời 

mặc xác phàm ở-với-chúng-ta đã thành tựu : 

- gia đình Giuse-Maria-Giêsu làm chứng điều đó, 

- và trải qua hơn 2000 năm nay, biết bao nhiêu gia đình - cộng đoàn tu sĩ nam nữ 

cũng là những gia đình trong ý nghĩa trọn vẹn của gia đình - đã noi theo gương 

Thánh Gia làm chứng điều đó. 

Phần chúng ta hôm nay, bây giờ, gia đình chúng ta có muốn theo gương các vị tiền 

nhân, ký kết "hợp đồng hai chiều" với Thiên Chúa để mỗi một chúng ta: cha mẹ, 

con cái, anh chị em chúng ta đạt đến sự viên mãn của "Bình An dưới thế cho người 

Chúa thương" không? 

Nhờ ơn Chúa hợp với tâm tình LẮNG NGHE vá THI HÀNH tiếng nói của Thần 

Khí Thiên Chúa trong mỗi con người của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ thu lợi 

trong "hợp đồng" này. 

CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ LÒNG TA! - LUÔN LUÔN! 

 

== WHAT IS A FAMILY? 

 

Family, the basic little unit 

in the Church as a whole. 

The closer tie between each member, 

the better the Church would be. 

 

Curious to know 

what my fellows show 

their attitudes 

toward their little community. 

 

By asking questions 

"What is a family?" 

Listen carefully 

You and I will find 



sad fully feelings. 

 

A young girl said: 

"My family is a chorus 

where everyone sings badly." 

Agreed big Tommy 

"My family is a piano 

each key gives different sound." 

The pretty twin have found 

their family is like a cemetery 

where they could not find anyone in need. 

What about Chris? 

She said: 

"My family is like a motel 

where everybody is gone during daylight 

and returns back at night." 

 

WHAT FAMILY IS MINE? 

IT IS LIKE A GREAT BAND 

WHERE EACH MEMBER STANDS 

AN UNIQUE ITSELF INSTRUMENT. 

WE ALL LINK INTO ONE FUNCTION 

WHEN OUR LORD PLAYS THE SONG. 

 

WHAT ABOUT YOUR LITTLE COMMUNITY? 

IS IT LOVELY? 

Mam Non 

 

 


