
 

Ngày 12/11/2023 
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - Năm A 
Kn 6,12-16 - 1Tx 4,13-18 - Mt 25,1-13 
 
13 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13) 

 

Bài Suy Gẫm số 72. Điểm 3: Phải Chống Lại Các Chước Cám Dỗ. 

Một lý do khác khiến có ít kẻ được chọn để sống trong Dòng, là nhiều người đưa thân ra chuốc 

lấy những cám dỗ nghiêm trọng, hoặc vì thiếu cảnh giác, hoặc vì không tận dụng những trợ giúp 

thiêng liêng mà họ cần. Thiếu những phương tiện đó, họ không thể tránh khỏi những hậu quả tai 

hại của những cơn cám dỗ dữ dội mà ma quỷ dùng để tấn công những ai được gọi ở trong Dòng. 

Quả vậy, thường những người này càng tiến xa trong đàng nhân đức bao nhiêu, thì những cơn 

cám dỗ ấy càng mạnh bấy nhiêu; vì khi họ tỏ ra nhiệt tình để bền đỗ và đạt được sự trọn hảo 

trong ơn gọi, thì ma quỷ biết họ sẽ có thể gây tác hại cho nó, qua gương tốt cũng như qua những 

ơn mà họ có thể xin cho kẻ khác bằng lời cầu nguyện của họ; như thánh Phêrô nói, ma quỷ “rảo 

quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5,8). Vì vậy, theo thánh Dorothée, ma quỷ rất vui mừng khi nó thấy 

có người cư xử cách bất cẩn và có thể nói là hạ vũ khí trước sức tấn công của nó; nó biết họ sẽ 

rơi rụng như những chiếc lá, bởi như lời của thánh nhân, họ đồng lõa với ma quỷ và với những 

kẻ thù của sự cứu rỗi của họ. Sự thiếu thức tỉnh và thiếu linh hướng, cùng với sự quá tin vào ánh 

sáng cá nhân, là nguyên nhân làm cho một số tu sĩ sa ngã. Vậy phải thường lĩnh ý của vị 

linh hướng, và nếu có gặp mối nguy trong công tác, phải trình báo cho những ai có thể tu sửa; 

còn nếu vì quá tự tin, hay e sợ dư luận mà không nói ra, thì ma quỷ sẽ lợi dụng cơ hội và đẩy 

linh hồn đến chỗ diệt vong. 

Vậy Anh [Chị] Em hãy dùng những phương tiện mà Thiên Chúa đã ban, để chống lại các 

chước cám dỗ và được ơn cứu độ, bằng không, Anh [Chị] Em sẽ đánh mất tinh thần của ơn thiên 

triệu, và mặc dù đã được gọi vào Dòng, Anh [Chị] Em sẽ không được kể vào số những người 

được Thiên Chúa tuyển chọn. 

 

 

 

Ngày 13/11/2023 
Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên 
Kn 1,1-7 - Lc 17,1-6 
 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta 

vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và 

xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.” 

(Lc 17,1-2) 

 

Bài Suy Gẫm số 69. Điểm 2: Chúng Ta Phải Cảm Hóa Anh [Chị] Em Đồng Sự. 

Vì Anh [Chị] Em sống với các thành viên khác, dưới cùng một Luật Dòng, và cùng một nếp 

sống, họ cũng sẽ thường xuyên quan sát Anh [Chị] Em. Và như vậy, Anh [Chị] Em phải đặc biệt 

làm gương cho họ trong mọi sự. Vì mối bất hòa là điều rất nguy hiểm và tai hại cho Cộng đoàn, 

nên Anh [Chị] Em phải rất cảnh giác với chính mình, để không gây trở ngại cho những công 



 

việc chung mà hằng ngày Anh [Chị] Em thực hiện với các thành viên khác; sợ rằng gương xấu 

của Anh [Chị] Em trở thành cớ cho họ phạm lỗi. Trong số Anh [Chị] Em, có thể có những người 

yếu đuối: lối cư xử không đúng Luật Dòng kèm với khả năng phá vỡ tôn ti trật tự từ phía Anh 

[Chị] Em, sẽ có thể gây ấn tượng xấu cho kẻ ấy, tạo cho họ dịp sống buông tuồng. Vì lý do này 

mà Chúa Giê-su Ki-tô, trong Tin Mừng đã nói, khi ám chỉ chúng ta: “Thà buộc cối đá lớn vào 

cổ nó – [tức là chúng ta] – và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong 

những kẻ bé nhỏ này – [tức là các học sinh được tín thác cho chúng ta] – vấp ngã” (Lc 17,2). Ôi 

một lời nói khủng khiếp cho những linh hồn biết sợ xúc phạm Thiên Chúa, và sợ rằng người 

khác cũng xúc phạm Người! 

Anh [Chị] Em hãy luôn nghĩ rằng mình phải là mẫu mực trong trắng và sốt mến cho các thành 

viên khác trong Dòng, nghĩa là Anh [Chị] Em phải luôn giữ Luật Dòng một cách chính xác, 

không chỉ để tận dụng những phương tiện cứu rỗi linh hồn mà Thiên Chúa đã cung cấp, mà còn 

để gây ấn tượng tốt cho các anh [chị] em khác nữa. 

 

 

 

Ngày 14/11/2023 
Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên 
Kn 2,23 – 3,9 - Lc 17,7-10 
 
10 “Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng 

tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10) 

 

Bài Suy Gẫm số 207. Điểm 3: Thầy Giáo Nhiệt Thành Thì Vui Sướng Đào Tạo Được 

Những Ki-tô Hữu Tốt. 

Anh [Chị] Em còn phải chờ mong nhận một phần thưởng khác, mà Thiên Chúa sẽ ban trước 

cho Anh [Chị] Em ngay ở đời này, nếu như Anh [Chị] Em chuyên cần chu toàn bổn phận, và 

nếu bằng sự nhiệt thành của mình và ơn riêng của chức phận, Anh [Chị] Em biết làm cho các 

học sinh giữ vững tinh thần Ki-tô giáo: đó là Anh [Chị] Em sẽ đặc biệt được hài lòng thấy chúng 

trưởng thành và “sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này” (Tt 2,12), biết tránh 

xa bạn bè xấu và biết làm điều thiện; vì những điều Anh [Chị] Em giảng dạy không chỉ gồm 

toàn lời nói, nhưng còn được kèm theo ân sủng chứa chan đổ xuống trên những đứa học trò biết 

hưởng ứng; kết quả là, về sau, chúng vẫn kiên định thực hành điều tốt. Sự kiện chúng bền tâm 

vững chí bày tỏ lòng sùng đạo, sẽ là niềm an ủi lớn cho Anh [Chị] Em, trong ý nghĩ rằng đức tin 

của chúng và lối giảng dạy của Anh [Chị] Em đã kết thành hoa trái, rằng tâm tư ấy khiến chúng 

được Thiên Chúa yêu dấu và đặt trong hàng ngũ những kẻ được chọn. Vui dường nào khi Anh 

[Chị] Em có thể dùng lời của thánh Phaolô để nói với các học sinh của mình: “khi chúng tôi nói 

cho [anh] em nghe Lời Thiên Chúa [trong các giờ giáo lý], [anh] em đã đón nhận, không phải 

như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bảntính của Lời ấy. Lời đó tác động 

nơi [anh] em là những tín hữu” (1Tx 2,13) như có thể thấy rõ qua lối hành xử khôn ngoan mà 

các em vẫn tiếp tục sống! Vì lẽ ấy, khi được an ủi thấy các em bền đỗ trong sự sùng đạo, Anh 

[Chị] Em có thể nói rằng chúng là hy vọng, “là niềm vui, là vinh dự” (Pl 4,1) của Anh [Chị] Em 

trước mặt Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. 



 

Hãy xem điều sau đây như là một phần thưởng cao quý mà Thiên Chúa ban cho Anh [Chị] Em, 

ngay ở đời này: đó là, nhờ sự tồn tại của các trường học mà Người đã giao cho Anh [Chị] Em 

điều hành, Anh [Chị] Em chứng kiến sự gia tăng của đạo Ki-tô và lòng mộ đạo trong giáo dân, 

đặc biệt trong giới thợ thuyền và người nghèo; hãy tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày, nhờ Chúa Giê-

su Ki-tô Chúa chúng ta, Đấng đã vui lòng làm nên điều tốt lành và ban cho Giáo hội sự trợ giúp 

đó. 

Anh [Chị] Em cũng hãy khẩn khoản nguyện xin Người thuận tình ban cho Hội Dòng, ngày 

càng tăng trưởng và sinh hoa kết quả, ngõ hầu, như Thánh Phaolô nói, “Thần Khí đổi mới tâm 

trí anh em,… để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4,23-24). 

 

 

 

Ngày 15/11/2023 
Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên 
Kn 6,1-11 - Lc 17,11-19 
 
12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng 

xa 13 và kêu lớn tiếng: “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” 14 Thấy vậy, Đức Giê-

su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. (Lc 17,12-14) 

 

Bài Suy Gẫm số 66. Điểm 1: Phải Chiến Đấu Chống lại Những Cám Dỗ Này Bằng Cầu 

Nguyện. 

Theo bài Tin Mừng của hôm nay, mười người mắc bệnh phong đến với Chúa Giê-su; họ tượng 

trưng cho những cơn cám dỗ làm điều dâm dục trong chúng ta, vì phong cùi là một thứ bệnh làm 

cho thân xác ra hôi hám bẩn thỉu; cách thức Chúa Giê-su chữa lành họ, bày vẽ cho chúng ta 

phương thuốc chắc chắn nhất cần phải dùng để khỏi bệnh. Bài Tin Mừng thuật lại rằng những 

người phong này “dừng lại đàng xa và kêu lớn tiếng: ‘Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương 

chúng tôi’” (Lc 17,12-13). Họ đứng ở vị trí xa, là để cho chúng ta thấy kẻ tà dâm ở cách xa 

Thiên Chúa biết chừng nào; Thiên Chúa chính là hiện thân của sự thanh sạch, nên không muốn 

giao tiếp với kẻ ít nhiều mang tính xấu đó, cũng như xưa kia, những người phong không được 

phép giao tiếp với người Do Thái khác. Những người phong đã lớn tiếng kêu xin Chúa Giê-su 

Ki-tô thương xót họ; điều này nhắc cho chúng ta lời Chúa Giê-su Ki-tô đã nói, ở một chỗ khác 

của Tin Mừng, rằng thuốc chữa đầu tiên cho tội dâm dục và những cám dỗ phạm tội này, “là chỉ 

có cầu nguyện” (Mc 9,29). Giọng kêu cao lên và khẩn thiết là hình ảnh của lòng sốt sắng và mức 

độ khẩn khoản mà chúng ta phải có khi cầu nguyện, để có thể chữa lành bệnh này; vì, theo Nhà 

Hiền Triết, “Đức Khôn Ngoan – sự thanh sạch – tôi không thể có được, nếu Thiên Chúa chẳng 

ban cho tôi” (Kn 8,21), và vì bệnh này rất nguy hiểm và có nhiều di chứng tệ hại, nên chúng ta 

sẽ không bị mang tiếng lạm dụng, nếu chúng ta cầu xin Người quá nhiều hay quá vồn vã. 

Vậy nếu đôi lúc Anh [Chị] Em bị những ý tưởng tà dâm làm bứt rứt, Anh [Chị] Em đừng 

ngưng cầu nguyện Thiên Chúa, cho tới khi được hoàn toàn giải thoát. 

 

 

 



 

Ngày 16/11/2023 
Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên 
Kn 7,22 – 8,1 - Lc 17,20-25 
 
21 “Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang 

ở giữa các ông.” (Lc 17,21) 

 

Bài Suy Gẫm số 22. Điểm 1: Hãy Cống Hiến Mọi Hoạt Động Của Chúng Ta Cho Đức Vua 

Giê-su. 

Như thánh Augustinô nói, Chúa Giê-su Ki-tô đến trái đất để ngự trị không như các vua chúa 

khác, đòi lễ vật triều cống, thành lập quân đội, và hiển nhiên là đánh quân thù; vì Người đã quả 

quyết rằng “nước của Người không phải ở thế gian này” (Ga 18,36); nhưng Người đến để lập 

vương triều của Người trong các tâm hồn, như chính Người đã từng nói trong Tin Mừng rằng 

“triều đại của Người đang ở giữa chúng ta” (Lc 17,21). 

Để Chúa Giê-su Ki-tô ngự trị trong tâm hồn mình, Anh [Chị] Em phải triều cống cho Người 

các việc làm của Anh [Chị] Em, phải thánh hiến chúng cho Người, và chỉ làm những gì đẹp lòng 

Người mà thôi; khi thực hiện các công việc của mình, Anh [Chị] Em chỉ nhằm thi hành Thánh Ý 

Thiên Chúa đang chỉ đạo chúng, để chúng không còn mang tính chất con người. Vì triều đại của 

Chúa Giê-su Ki-tô là do Thiên Chúa, nên những gì có liên hệ đến nó thì phải, hoặc thuộc thần 

linh, hoặc phải được thần thánh hóa, nhờ mối quan hệ với Chúa Giê-su Ki-tô. Như Người đã 

chứng tỏ nhiều nơi trong Tin Mừng, mục tiêu chính khi Người đến thế gian này, là “không phải 

để làm theo ý Người, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Người” (Ga 6,38); vậy Chúa Giê-su cũng 

muốn Anh [Chị] Em, là những chi thể và chư hầu của Người, phải lấy tư cách đó mà hiệp nhất 

với Người, và phải đặt mục tiêu nói trên trong các hành động của Anh [Chị] Em. Hãy kiểm điểm 

xem những hành động Anh [Chị] Em sắp làm có nhắm mục tiêu ấy không? 

 

 

 

Ngày 17/11/2023 
Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên 
Kn 13,1-9 - Lc 17,26-37 
 

Thánh Nữ Elizabeth Hungary 
 

Bài Suy Gẫm số 190. Điểm 1: Lòng Sùng Đạo Kiệt Xuất Của Thánh Nữ Êlisabeth. 

Lòng sùng đạo của thánh Êlisabeth thật cao vời đến nỗi mới lên năm tuổi, ngài đã thích đến 

nhà thờ hoặc nhốt mình trong phòng để cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Do vậy, ngài rất ít nói, vì 

biết rõ là khi ít tán chuyện với người đời, chúng ta thường thấy dễ dàng chuyện vãn với Thiên 

Chúa hơn, và như thế sự thinh lặng là một trong những phương tiện tốt nhất để tránh phạm tội, 

và để giữ mình luôn sốt sắng. 

Để các con của mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, ngay khi chúng chào đời, thánh nữ có 

thói quen bồng chúng trên tay, đem dâng lên Thiên Chúa cùng với những lời cầu kinh sốt sắng. 

Trong đời sống hôn nhân, mỗi đêm ngài thường thức dậy để nguyện gẫm, và vừa tảng sáng, ngài 



 

đến nhà thờ quì gối trên đất để cầu nguyện rất lâu. Qua những cách làm này, ngài trở thành biểu 

mẫu của lòng sùng đạo và đức hạnh cho những gia đình và cho các lân bang. “Như thế mới thích 

hợp với những người đàn bà xưng mình có lòng đạo đức” (1Tm 2,10), đúng với những gì Thánh 

Phaolô yêu cầu ở người phụ nữ. 

Anh [Chị] Em hãy tập cho được lòng mộ đạo, theo gương của vị thánh nữ này; vì theo như 

thánh Phaolô đã nói, “Lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng 

như tương lai cho người có lòng đạo đức” (1Tm 4,8). Vậy Anh [Chị] Em hãy cố gắng sao cho 

có được lợi ích đó, bằng cái phương tiện là lòng đạo đức trên; đó là phương tiện rất bảo đảm; 

không có nó, Anh [Chị] Em sẽ không thể có được lợi ích đích thực, vốn là đối tượng duy nhất và 

là cứu cánh của mọi điều Anh [Chị] Em ước mong. 

 

 

Cung Hiến Thánh Đường Kính Thánh Gioan La San 
1Pr 2,4-9 - Ga 4,19-24 
 

Bài Suy Gẫm số 188. Điểm 2: Sự Hiện Diện Của Chúa Giê-su Ki-tô Trong Các Thánh 

Đường Của Chúng Ta. 

Anh [Chị] Em hãy xét đến việc Chúa Giê-su Ki-tô thực sự và chắc chắn ngự trong bí tích 

Thánh Thể, đang được lưu giữ ở nhà thờ; bởi vậy chúng ta càng đặc biệt bị buộc phải nhìn nhận 

sự hiện diện của Thiên Chúa trong những nơi thánh này. Chính Người đã chọn những nơi ấy để 

được loài người tôn vinh bằng một nghi lễ phụng thờ đặc biệt, và cũng chính tại đây, Người 

thích ban dồi dào ơn sủng của Người hơn, cho những kẻ van xin Người với một tấm lòng sùng 

mến chân thật. 

Nếu trong thời Cựu Ước, người ta phải run rẩy vì kính sợ khi “vào trong thánh điện, phía sau 

màn trướng, trước nắp xá tội ở trên Hòm Bia” (Lv 16,2), thì ngày nay, chúng ta phải cung kính 

sấp mình đến mức nào, tại một nơi mà Thiên Chúa như đang ngự trên ngai tình yêu, để ân ban 

cho chúng ta lòng thương xót, nơi mà Người đang có vô số thiên thần thi nhau được vinh dự 

không ngừng bái yết thờ lạy, cho phải với đạo tôi trung! 

 

 

 

Ngày 18/11/2023 
Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên 
Kn 18,14-16; 19,6-9 - Lc 18,1-8 
 

Cung Hiến Thánh Đường Thánh Phêrô và Thánh Đường Thánh Phaolô 
Cv 28,11-16.30-31 - Mt 14,22-33 
 

Bài Suy Gẫm số 188. Điểm 3: Trong Các Nhà Thờ Của Chúng Ta, Thiên Chúa Thích Rộng 

Ban Ơn Sủng. 

Lý do khích lệ chúng ta có thêm lòng cung kính và mộ đạo đang khi ở trong thánh đường là ý 

nghĩ rằng chính tại nơi ấy, Thiên Chúa đã tỏ lòng từ bi thương xót rất đặc biệt và vui thích ban 

phát rộng rãi các ơn lành cho chúng ta. Chính tại đó, Cha nhân ái rộng tay đón nhận đứa con 

hoang đàng; là nơi Chủ chăn nhân lành vác chiên con lạc đàn về lại chuồng chiên; là nơi người 



 

sầu khổ tìm thấy sự an ủi, bệnh nhân được chữa lành; chính tại đó, kẻ yếu đuối nhận thêm sức 

mạnh mới và kẻ bị cám dỗ được sự cứu giúp mới mẻ để chống lại quân thù. Sau cùng, đó chính 

là nơi Thiên Chúa sẵn sàng lắng nghe những lời kinh được trình lên Người, và ban dư đầy ân 

huệ cho những “ai kêu cầu lòng nhân ái của Người”. 

Chúng ta hãy công nhận những chân lý trên đây, và hãy có những quyết tâm mới để cư xử một 

cách hết sức cung kính trong nhà thờ, đến nỗi trở nên xứng đáng cảm thụ và lãnh nhận nơi mình 

những hiệu quả của lòng thương xót Thiên Chúa; và sau khi đã sốt sắng rước Người nơi bàn 

thánh, chúng ta hãy dâng hiến lại cho Người ngôi đền thân xác và tâm hồn của chúng ta, đem 

hết tâm tư, ý chí, trót làm của lễ dâng hiến. 


