
Ngày 17/12/2023 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - Năm B 

Is 61,1-2a.10-11 - 1Tx 5,16-24 - Ga 1,6-8.19-28 

 
22 Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã 

cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” 23 Ông nói: “Tôi là tiếng người hô 

trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã 

nói.” (Ga 1,22-23) 

 

Bài Suy Gẫm số 3. Điểm 1: Thầy Giáo Chỉ Là Tiếng Nói Của Thiên Chúa. 

Người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi thánh 

Gioan rằng “ông là ai, ông có phải là Đấng Kitô hay ông Êlia, hoặc một ngôn sứ 

chăng”. Sau khi nói với họ rằng ông không là vị nào trong số đó, thánh Gioan trả 

lời: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường của Chúa cho thẳng” 

(Ga 1,19-22.23). Thánh Gioan muốn dành cho Chúa Giêsu Kitô trọn vinh dự hoán 

cải các linh hồn, nhiệm vụ mà chính ông đã làm một cách liên lỉ không mệt mỏi. 

Ông nói rằng “ông chỉ là tiếng người hô trong hoang địa”, để cho mọi người biết 

căn bản giáo thuyết ông dạy không phải là của ông, nhưng thực chất, chính là lời 

Chúa mà ông rao giảng, và ông chỉ là tiếng loan báo nó. Thánh Gioan chuẩn bị 

người Do Thái đón nhận Chúa Giêsu Kitô, tương tự như tiếng nói là âm thanh đập 

vào tai và làm cho người khác nghe được. Những kẻ dạy dỗ người khác cũng thế; 

họ chỉ là tiếng nói của Đấng chuẩn bị các tâm hồn đón nhận Chúa Giêsu Kitô và 

giáo thuyết của Người; như thánh Phaolô nói, “Đấng ấy chỉ có thể là Thiên Chúa” 

(1Cr 3,5-6), là Đấng ban cho họ tài ăn nói. Cũng theo vị Tông Đồ này, “vậy khi 

anh em nói được các thứ tiếng của loài người và của thiên thần, và nếu anh em 

không có đức mến”, hay đúng hơn, nếu Thiên Chúa không khiến Anh [Chị] Em 

nói, và dùng tiếng nói của Anh [Chị] Em để nói về Người và về các mầu nhiệm 

thánh của Người, thìnhư thánh Phaolô nói, Anh [Chị] Em chỉ “giống như thanh la 

phèng phèng và chũm choẹ xoang xoảng” (1Cr 13,1), bởi tất cả những gì Anh 

[Chị] Em nói sẽ không có hiệu quả tốt đẹp, và sẽ không thể sinh hoa trái nào. 

Vậy chúng ta hãy khiêm nhường nhìn nhận mình chỉ là một tiếng kêu, không thể 

tự mình nói điều gì khả dĩ gây nên điều tốt nơi các linh hồn, cũng không thể tác 

động trên họ, bởi vì chúng ta chỉ là một tiếng kêu, mà tự bản chất, chỉ là một âm 

thanh, không còn để lại gì sau khi vang lên trong không khí. 

 

 



 

Ngày 18/12/2023 

Ngày 18 Tháng 12 

Gr 23,5-8 - Mt 1,18-24 

 
24 Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà. (Mt 1,24) 

 

Bài Suy Gẫm số 110. Điểm 1: Sứ Mạng Của Thánh Giuse Đòi Hỏi Sự Thánh 

Thiện. 

Được Thiên Chúa trao cho nhiệm vụ chăm sóc và dẫn dắt Chúa Giêsu Kitô, nên 

thánh Giuse phải có những phẩm chất và nhân đức cần thiết, để được xứng đáng 

chu toàn thừa tác vụ hết sức cao quí và thánh thiện như vậy. Tin Mừng cho ta thấy 

ba đức tính rất hợp với ngài, trong nhiệm vụ được giao phó: “Ông Giuse, chồng bà, 

là người công chính, … khi tỉnh giấc, ông làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về 

nhà” (Mt 1,19.24); ông đặc biệt chăm sóc và bảo vệ Chúa Giêsu Kitô (Mt 2,14.21). 

“Ông là người công chính”, đó là đức tính thứ nhất mà Tin Mừng nhận thấy nơi 

thánh Giuse; nó cũng là nhân đức chính mà ngài cần, để có thể dạy dỗ trẻ Giêsu; 

bởi Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Thánh, nên kẻ nhận trách nhiệm 

dạy dỗ Người mà không công chính và thánh thiện trước mặt Thiên Chúa, thì 

không xứng hợp. Thậm chí thánh nhân, sau Đức Trinh Nữ rất thánh, phải là một 

trong những người thánh thiện nhất ở đời này vào lúc ấy, là điều cũng hoàn toàn 

hợp lẽ; mục đích là để cho ngài có vài điểm giống với Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã 

được giao phó cho ngài chăm sóc. Tin Mừng cũng nói rằng ngài là người công 

chính trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là hoàn toàn thánh thiện. Thậm chí chúng ta có 

đủ cơ sở để tin rằng thánh Giuse, do một đặc ân, đã được miễn trừ khỏi tội suốt 

đời. 

Như thánh Giuse, Anh [Chị] Em cũng phụ trách một tác vụ thánh, có nhiều điểm 

tương đồng với nhiệm vụ của thánh nhân; tác vụ đó cũng yêu cầu nơi Anh [Chị] 

Em một lòng sùng đạo và đức hạnh vượt mức tầm thường. Vậy hãy chọn thánh 

Giuse làm quan thầy và hình mẫu của Anh [Chị] Em, để trở nên xứng đáng với 

thừa tác vụ của Anh [Chị] Em, và theo gương thánh Cả, Anh [Chị] Em hãy trổ tài 

về mặt đức độ. 

 

 

 

Ngày 19/12/2023 



Ngày 19 Tháng 12 

Tl 13,2-7.24-25a - Lc 1,5-25 

 
17 “Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Êlia, em sẽ đi trước mặt Chúa, 

để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại 

hướng về nẻo chứng đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” (Lc 

1,17) 

 

Bài Suy Gẫm số 138. Điểm 3: Thánh Gioan Tẩy Giả Đã Thực Hành Và Rao 

Giảng Việc Sám Hối Đền Tội. 

Thánh Gioan đã giữ nếp sống ăn năn sám hối trong hoang địa đến năm ba mươi 

tuổi, để có khả năng rao giảng thật thánh thiện. Tin Mừng nói: “có lời Thiên Chúa 

phán cùng con ông Zacaria là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng 

ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để 

được ơn tha tội. … Đám đông lũ lượt kéo đến, … cũng có những người thu thuế, … 

và cả binh lính nữa…” (Lc 3,2-3.7.12.14) và ông chỉ cho tất cả họ điều phải làm để 

được cứu rỗi. Số đông những người đến với ông đã nghe theo lời khuyên bảo của 

ông, và đã ăn năn trở lại với Thiên Chúa. Chính gương sống cô quạnh và khắc khổ 

của ngài đã dễ dàng thu phục lòng người, và giục họ ăn năn đền tội. 

Do chức phận bắt buộc, hằng ngày Anh [Chị] Em phải rao giảng những chân lý 

Phúc Âm: trước khi dạy chúng cho người khác, Anh [Chị] Em hãy đem ra thực 

hành, ít nhất các chân lý dành chung cho mọi người Kitô hữu. Dù không có ơn 

chức phận làm người tiền hô của Chúa Giêsu như thánh Gioan, Anh [Chị] Em cũng 

được ơn làm người kế tục ngài trong thừa tác vụ này; nhưng hãy tin chắc rằng ơn 

ấy chỉ hữu hiệu cho kẻ khác, trong chừng mực nó có tác dụng nơi Anh [Chị] Em. 

Vậy Anh [Chị] Em hãy biến ơn làm người kế tục đó thành có tác dụng, không 

chậm trễ. 

 

 

 

Ngày 20/12/2023 

Ngày 20 Tháng 12 

Is 7,10-14 - Lc 1,26-38 

 
38 Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người 

thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,38) 

 



Bài Suy Gẫm số 112. Điểm 1: Sự Khiêm Nhường Của Đức Maria. 

Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hãy tung hô vinh dự làm Mẹ Thiên Chúa, 

mà Đức Trinh Nữ Rất Thánh lãnh nhận hôm nay, – là vinh dự cao quí nhất mà một 

thụ tạo tầm thường có thể nhận. Theo chứng tá của thánh Ambrôsiô, chính lòng tin 

mạnh mẽ và xuất sắc của Đức Maria, đã đem lại cho Mẹ ưu điểm này; với tư cách 

này, Mẹ đáng được chính các thiên thần kính trọng, – dù các vị có bản thể trổi 

vượt, nhưng lại thấp hơn Mẹ, xét về tước phẩm mà Mẹ đã nhận trong ngày này. 

Tuy nhiên về phần Mẹ, phẩm tước này chỉ là dịp để Mẹ tự hạ mình thôi, vì vừa 

nghe sứ thần phán và tôn vinh rằng Mẹ sẽ làm Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ 

tuyệt vời chẳng có lời đáp nào khác hơn: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38). 

Do đó mà thánh Ambrôsiô không thể bỏ dở việc lấy đó làm đề mục để ngạc nhiên 

rằng, từ miệng của Đức Trinh Nữ Rất Thánh, lại có một câu trả lời như thế, đúng 

vào lúc Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa. 

Hôm nay, chúng ta hãy biến gương vĩ đại này thành mối lợi và ước chi mọi ơn 

sủng mà Thiên Chúa thương ban cho chúng ta, dù có trọng đại đến đâu, cũng phải 

khiến chúng ta tự khiêm tự hạ trước mặt mọi người. 

 

 

 

Ngày 21/12/2023 

Ngày 21 Tháng 12 

Dc 2,8-14 hoặc Xp 3,14-18a - Lc 1,39-45 

 
39 Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc 

Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Êlisabeth. (Lc 1,39-40) 

 

Bài Suy Gẫm số 141. Điểm 2: Chúa Giêsu Thánh Hóa Vị Tiền Hô Của Mình. 

Thiên Chúa hối thúc Đức Trinh Nữ đi thăm viếng bà Êlisabeth, bởi vì Người 

muốn thánh hóa Gioan Tẩy Giả bằng sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô, Con của 

Người, muốn giải thoát đứa con đang còn trong bụng bà Êlisabeth khỏi tội nguyên 

tổ. Vì thánh Gioan sẽ phải là vị tiền hô của Chúa Giêsu, nên điều chính đáng là kẻ 

phải loan báo Chúa đến, được thánh hóa trước, nhờ một đặc ân của Chúa Giêsu 

Kitô, Đấng sẽ là vị Cứu Chuộc cho muôn người. Chính vì lẽ ấy mà Thiên Chúa đã 

cho Đức Trinh Nữ vừa chịu thai biết, phải nhanh chóng đi thăm người chị họ, hầu 

Chúa Giêsu Kitô tỏ cho Gioan biết sự kiện mình giáng thế; và như thế, dù còn ở 

trong lòng Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã thực hiện cho vị tiền hô của mình một phép lạ 



đầu tiên; và khi Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc đến gần, thì thánh Gioan hân hạnh 

chào bằng cách “nhảy lên vui sướng” (Lc 1,44). 

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu vui lòng đến thăm viếng chúng ta, và làm cho 

chúng ta một phép lạ nào đó về mặt ân sủng, giục chúng ta biết ép mình để làm 

một việc nhân đức mà chúng ta vốn rất chán ghét. 

 

 

 

Ngày 22/12/2023 

Ngày 22 Tháng 12 

1Sm 1,24-28 - Lc 1,46-56 

 
56 Bà Maria ở lại với bà Êlisabeth độ ba tháng, rồi trở về nhà. (Lc 1,56) 

 

Bài Suy Gẫm số 141. Điểm 3: Chúa Thánh Linh Soi Sáng Bà Êlisabeth. 

Trong chuyến viếng thăm này, Thiên Chúa không chỉ thông qua Chúa Giêsu, Con 

Một của Người, để ban cho thánh Gioan một ơn phi thường, mà cũng muốn nhờ sự 

hiện diện của đức Trinh Nữ, truyền cho bà Êlisabeth “được đầy tràn Thánh Thần” 

(Lc 1,41), để bà biết rằng Maria là Mẹ Thiên Chúa; điều này giúp bà hình dung 

được mình hạnh phúc biết bao, và thốt lên lời kinh ngạc: “Bởi đâu tôi được Thân 

Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này” (Lc 1,43). 

Anh [Chị] Em hãy cảm nhận cuộc thăm viếng của đức Trinh Nữ Rất Thánh có lợi 

biết bao cho thánh Gioan và bà thánh Êlisabeth. Vì Anh [Chị] Em có vinh dự được 

Thiên Chúa viếng thăm mỗi ngày trong giờ nguyện gẫm, được Chúa Giêsu viếng 

lúc Anh [Chị] Em rước lễ, nên Anh [Chị] Em hãy làm cho những cuộc thăm viếng 

ấy không hóa ra vô ích, sao cho cả hai đều mang lại vô vàn ơn sủng, để chúng giúp 

Anh [Chị] Em có thêm đức hạnh, và đặc biệt tiến tới sự hoàn thiện; thảng hoặc, 

Anh [Chị] Em đừng bỏ lỡ việc xét xem mình đã rút ra được kết quả gì, từ những 

cuộc viếng thăm ấy. 

 

 

 

Ngày 23/12/2023 

Ngày 23 Tháng 12 

Ml 3,1-4.23-24 - Lc 1,57-66 

 



57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết 

Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui 

với bà. (Lc 1,57-58) 

 

Bài Suy Gẫm số 138. Điểm 1: Gioan Tẩy Giả Đã Là Thánh Khi Lọt Lòng Mẹ. 

Thánh Gioan Tẩy Giả có đặc ân được Giáo hội mừng kính ngày sinh, như đã tôn 

vinh sinh nhật của Chúa Giêsu Kitô, vì theo lời thánh Bernarđô, ‘ngài đã là thánh 

ngay từ lúc chào đời, đã được chính Chúa Giêsu Kitô thánh hóa từ trong lòng thân 

mẫu Êlisabeth, khi bà được Đức Trinh Nữ rất thánh đến thăm’. Do ngài rất gần gũi 

với Chúa Giêsu Kitô, đã được Chúa Cha hằng hữu chọn làm người Tiền Hô cho 

Con của Người, thì việc ngài được nâng cao hơn những người khác trong bậc ân 

sủng, và sự thánh thiện của ngài được tỏ bày ngay lúc chào đời, cũng là chính 

đáng. Vì thế mà Chúa Giêsu Kitô đã nói: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, 

chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11). 

Cùng với Giáo hội, chúng ta hãy kính tôn sinh nhật thánh Gioan, vì đó là cội 

nguồn của sự thánh thiện của ngài, và của sự thánh hóa cho nhiều người; và vì 

chúng ta không phải là thánh khi chào đời, chúng ta hãy nguyện xin cho lần sinh 

thứ hai mà chúng ta thừa hưởng khi rời bỏ thế gian, trở nên khởi nguyên của việc 

chúng ta nên thánh; và, để nói theo thánh Lêô, ‘chớ gì chúng ta đừng sa vào lại tình 

trạng thấp hèn của ngày chào đời lần thứ nhất của chúng ta, với cách ăn nết ở 

không hợp với ơn gọi mà chúng ta theo đuổi’. 

 
 


