
Chúa Nhật XXI mùa thường niên năm C  

 

 Ðây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến 

quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang 

của Ta. ... 

Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh 

em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa… 

Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, 

thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy”. (Is 66:18-

21) 

  Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với 

những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, 

và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người 

yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. Trong khi được sửa dạy, 

anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người 

con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là 

nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình 

an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ 

những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Ðường anh em đi, anh 

em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành. 

(Dt 12:5-7, 11-13) 

  Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi 

về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số 

ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố 

gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà 

không vào được… 

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong 

nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc 

lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc 

trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết 

và những người trước hết sẽ nên sau hết”. (Lc 13:22-30) 

 



=> Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu 

độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa 

hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được… 

* hãy cố gắng vào qua cửa hẹp == có thể chúng ta liên nghĩ đến một câu nói khác  

của Đức Ki-tô về việc vào nước Trời: “…Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn 

đệ rằng: Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy 

còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào 

Nước Trời” (Mt 19:23-30) = Vào Nước Trời mà khó khăn dữ vậy sao? 

= “… Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu 

độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, 

nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. 

= Thánh Phêrô có vẻ hiện sinh hơn: “… Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây 

chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo 

các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, 

khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét 

xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ 

con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời” 

= Nghe câu đáp với lời hứa của Thầy chí thánh, chắc hẳn các tông đồ/môn đệ - 

trong đó lẽ tất nhiên có mỗi một anh chị em chúng ta – vui sướng và hãnh diện 

được bườc theo chân Thầy (nhưng đừng quên : “vác thập giá… mà theo Thầy!”) 

= thập giá đó là gì? = mỗi anh chị em tự trả lời và đáp trả XIN VÂNG theo gương 

Đức Maria và muôn vàn thần thánh đang hưởng vinh quang trên trời… 

 



* nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được = chắc hẳn có nhiều lý do giãi thích tại 

sao không vào được vì qua cửa hẹp: 

= bất kỳ một sinh vật to béo mập mạp… quá độ nào muốn đi qua cửa hẹp không 

phải dễ dàng, phải không? 

= “to béo mập mạp… quá độ?” – rất nhiều nguyên nhân đưa đến sự “béo phì”, ví 

dụ: ăn uống (thể xác) quá độ, mộng tưởng (tăm tư mơ ước) quá cao vời với lòng 

tham sân si không đáy của tự cao tự đại, tự tôn quá đáng của CÁI TÔI… DỄ GHÉT, 

vân vân và vân vân; 

= Trở lại vấn đề chính của bài suy niệm hôm nay: “…Người giàu có thật khó mà 

vào Nước Trời…” phải chăng là câu kết diễn giải toàn vẹn cho một trong nhiều đề 

tài mà Đức Giêsu đã hơn một lần rao giảng: “… Không ai có thể làm tôi hai (2) 

chủ, hoặc yêu thích chủ này và ghét bỏ chủ kia – Anh em không thể vừa làm tôi 

Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được » 

 

Lạy Đức Ki-tô là Thầy, là Chân Lý, là Đường dẫn đến sự sống lại và sự sống vĩnh 

cửu, xin giúp mỗi anh chị em chúng con thoát khỏi mơ tưởng phù phiếm đã gieo và 

nhồi nắn trong tâm trí chúng con ngay từ khi chúng con còn thơ  bé : “có tiền mua 

tiên cũng được!” – Xin gởi đến 

* trường học con em chúng con đang theo học những thầy cô còn lương tri giáo 

dục được Thần Khí Ngài soi sáng vả hướng dẫn, 

* xã hội chúng con đang sống những nhà lãnh đạo, những vị chăn chiên lương 

thiện và khôn ngoan hướng dẫn đàn chiên của Ngài đến CHÂN – THIỆN – MỸ 

phù hợp với ý định ngàn đời của Đấng Tạo Hóa khi tạo dựng mỗi anh chị em 

chúng con và vũ trụ này. Amen  

CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ LÒNG TA! === LUÔN LUÔN! 


