
Chúa Nhật tuần XVI mùa thường niên năm C 

 

“Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy 

mất”. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người 

vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời 

Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy 

Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy 

bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối 

về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ 

không bị ai lấy mất”. (Lc 10:38-42) 

 

Một trong những đặc tính của người Việt chúng ta = hiếu khách = “miếng trầu là 

đầu câu chuyện” Xét về điểm nay, theo Nét Văn Hóa Người Việt xưa: “… Vì trầu 

cau là “đầu trò tiếp khách”, lại là biểu tượng cho sự tôn kính, phổ biến dùng trong 

các lễ tế thần, tế gia tiên, lễ tang, lễ cưới, lễ thọ, lễ mừng… nên têm trầu cũng đòi 

hỏi phải có mỹ thuật, đặc biệt là lễ cưới có trầu têm cánh phượng, có cau vỏ trổ hoa, 

“cau già dao sắc” thì ngon. Bày trầu trên đĩa, hạt cau phải sóng hàng, trầu vào giữa, 

đĩa trầu bày 5 miếng hoặc 10 miếng, khi đưa mời khách phải bưng hai tay. Tế gia 

tiên thì trầu têm, còn tế lễ thiên thần thì phải 3 là trầu phết một chút vôi trên ngọn lá 

và quả cau để nguyên.” 

 

https://congdongdanhgia.com/mieng-trau-la-dau-cau-chuyen.html


 

thì chúng ta thấm hiểu rõ tâm tình và cảm xúc của Martha khi đón tiếp Đức Giêsu 

vào nhà: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm 

sao?” === Một câu than trách ẩn chứa cả tâm tình “kính trọng” – lạy Thầy - lẫn 

yêu thương nũng nịu – “mà Thầy không quan tâm sao?” – Câu đối đáp của Thầy 

chí thánh “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần 

mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” thật tuyệt vời bổ 

sung cho câu đối đáp “nặng tựa quả đấm thôi sơn” của Thầy chí thánh cho Satan 

cám dỗ Người trong hoang địa: “… NGƯỜI TA SỐNG KHÔNG CHỈ NHỜ CƠM BÁNH 

– NHƯNG CÒN BẰNG LỜI HẰNG SỐNG TỪ MIÊNG THIÊN CHÚA PHÁN RA…” 

 

Phúc cho có tai để nghe, và đem ra thực hành trong đời sống của mình! 

 


