
Chúa Nhật VI - Mùa Phục Sinh năm C    

 “Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.   

   

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và 

Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không 

yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, 

nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy.   

 Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy 

các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. 

Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho 

các con không như thế gian ban tặng. (Ga 14, 23-29)   

    

Pierre Daco, một bác sĩ tâm lý hành nghề trong hơn 20 năm, đã viết một bộ sách  

"tâm-sinh-lý phát sinh" rất nổi danh. Cuốn Les Prodigieuses Victoires de la  

Psychologie Moderne, ghi lại đoạn sau đây:   

   



Trong 100 gia đình, nói cho ngay, chỉ có ba (3) gia đình coi như thật sự hạnh phúc. 

Một trường hợp điển hình như sau: Hai vợ chồng kỷ sư người Đức gốc Do Thái 

đồng tình với nhau - trước khi cưới hỏi, là xây dựng gia đình trên căn bản "tình 

yêu" biểu lộ một cách cụ thể "của anh là của em - của em là của anh - của chúng ta 

là của con cái chúng ta". Mỗi tuần, cả hai cùng trao đổi, chia sẻ cho nhau những sự 

việc xảy ra trong tuần, và bàn định chương trình cho tuần, tháng tới.    

Khi đứa con được 2 tuổi, nó cũng có quyền tham dự vào cuộc trao đổi chia sẻ hằng 

tuần.   

Cuộc sống an vui hạnh phúc của hai vợ chồng và 3 đứa con - đứa con trai đầu 12 

tuổi, đứa con gái 9 tuổi và đứa trai út 5 tuổi - tưởng chừng không một biến cố nào 

có thể cắt đoạn. Nhưng... thế chiến thứ hai bùng nổ - dân Do Thái bị ruồng bắt... 

Trong cơn hỗn loạn của xã hội thời bấy giờ, cha theo đường cha, mẹ theo đường 

mẹ, con cái chạy tán loạn, mỗi đứa một ngả... mất tích lẫn nhau.    

Gần 6 năm trôi qua... Chiến tranh chấm dứt. Nhờ Red Cross giúp đỡ liên lạc, gia 

đình đoàn tụ.    

Người cha kể lại cho vợ và các con nghe cuộc sống trôi nổi trong thời gian qua; 

người mẹ chia sẻ mối lo âu dai dẳng cho chồng và các con biết; đứa con trai đầu 

lòng nói lên niềm vui sướng bất ngờ gặp lại các em và trình bày cho cha mẹ biết : 

đoàn con vẫn theo lối sống gia đình lúc trước - nghĩa là "của anh là của em, của em 

là của anh của chị, của chúng con là của cha của mẹ", vẫn yêu thương đùm bọc 

nhau, trao đổi chia sẻ cho nhau tất cả mọi sự việc... Nếp sống an vui hạnh phúc gia 

đình được tiếp tục như xưa...    

 



Hai tuần trước, Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh, chúng ta đã thấy mối tương quan 

giữa người chăn chiên và đoàn chiên - và đoàn chiên nhỏ bé nhất, chính là gia đình 

của mỗi một anh chị em chúng ta.    

Tin Mừng hôm nay, Chúa Nhật VI mùa Phục Sinh, triển khai mối tương quan đó = 

không còn "hai chiều" nữa, vì chiều thuận - phần người chăn chiên thì đã quá minh 

bạch : đức Giêsu Ki-tô, Người Chăn Chiên Nhân Lành đã "thí nộp mạng sống mình 

và đích thân bày tỏ mình cho đoàn chiên" (Gioan 14:21); chỉ còn lại phần "đáp trả" 

của đoàn chiên đối với Chủ Chiên: "Nếu anh chị em yêu mến Thầy, thì anh chị em 

sẽ tuân nghe Lời Thầy."   

Trong câu chuyện kể trên, hai vợ chồng đã làm hết mọi sự để bày tỏ chân tính của 

người chồng người vợ, người cha người mẹ đối với đoàn chiên nhỏ bé là các con 

cái trong gia đình mình. Đoàn chiên đã biết "nghe và tuân giữ lời dạy của người 

chăn chiên" - một biểu chứng của tình yêu thật sự: tình yêu vợ chồng, tình yêu cha 

mẹ con cái, tình yêu anh em chị em. Có yêu thương nhau thì ắt sẽ nghe lời nhau, 

cảm thông nhau nếu có điều gì xảy ra ngoài ý muốn, và chắc chắn tiếp đón nhau 

thật chân tình dù cho có lúc bất đồng.   

Ôi! An Vui Hạnh Phúc thay! Nếu đoàn chiên nhỏ bé nào cũng thực hiện được - 

quyết tâm thực hiện cho được - mối tương quan Tình Yêu tuyệt vời giữa người 

chăn chiên và đoàn chiên theo gương mẫu và Lời chỉ dạy của Đấng Chăn Chiên  

Nhân Lành, thì đoàn chiên Nước Trời quả đã, đang và sẽ thành hình ngay ở trần 

gian này.  

Ước mong rằng cuộc chiến giữa Ukraine và Nga == và cảnh “huynh đệ tương tàn” 

gần ½ thế kỷ qua tại Việt Nam == là những bài học để giữa con người và con 

người – giữa chiên con chiên mẹ trong cùng một đàn chiên hoặc tuy khác đàn 

nhưng cùng một loài… chiên – thấm hiểu Lời Trối của Vị Chăn Chiên nhân lành: 

“Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta 

sẽ đến và ở trong người ấy - Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an 

của Thầy cho các con.”  

  



 

Anh Chị Em nghĩ sao ? = Không tưởng (utopia - utopique) ? - Không thể được ? -   

Khó quá ? Anh Chị Em hãy nhớ rằng "Thần Khí chân lý ở cùng anh chị em, và sẽ ở 

trong anh chị em. Thầy sẽ không bỏ mặt anh chị em; Thầy sẽ đến cùng anh chị 

em." (Gioan 14:1718).  

Trải qua bao sự thăng trầm của lịch sử của loài người – của những đàn chiên – 

chúng ta đều nhận thấy sự ứng nghiệm một cách diệu huyền/tuyệt vời, Lời Thầy 

Chí Thánh – Vị Chăn Chiên nhân lành – “Hãy can trường lên! Thầy đã thắng thế 

gian! == Anh Em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh 

em” - “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và 

Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời 

Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai 

Thầy.” 

“Chiên của Ta thì nghe tiếng của Ta… Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Gioan 10:27) 



“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời 

đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn 

hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” 

 

Trong câu chuyện kể trên, hai vợ chồng đã làm hết mọi sự để bày tỏ chân tính của 

người chồng người vợ, người cha người mẹ đối với đoàn chiên nhỏ bé là các con 

cái trong gia đình mình. Đoàn chiên đã biết "nghe và tuân giữ lời dạy của người 

chăn chiên" - một biểu chứng của tình yêu thật sự: tình yêu vợ chồng, tình yêu cha 

mẹ con cái, tình yêu anh em chị em. Có yêu thương nhau thì ắt sẽ nghe lời nhau, 

cảm thông nhau nếu có điều gì xảy ra ngoài ý muốn, và chắc chắn tiếp đón nhau 

thật chân tình dù cho có lúc bất đồng. Phải chăng bất đồng nào cũng có cách giải 

quyết, và phương cách tối thượng là “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha 

Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.” Có Chúa là 

TÌNH YÊU đến và ở trong mình thì còn gì viên mãn hơn? 

 


