
CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B    

 Mô-sê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng 

giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các 

ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa là Thiên Chúa các 

ngươi ở Khô-rếp khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn 

nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại 

này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ 

gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng 

người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ 

truyền cho người. 

 

Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính 

Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta 

không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ 

chết”. (Ðnl 18:15-20)    



 Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có 

vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có 

vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia 

xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc 

Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì 

lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích 

lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng 

dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa. (1Cr 

7:32-35)    

 (Ðến thành Ca-phác-na-um) ngày nghỉ lễ, Chúa Giê-su vào giảng dạy trong 

hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy 

người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.    

  
Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: 

“Hỡi ông Giê-su Na-da-rét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu 

diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa 

Giê-su quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt 

người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau 

rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh 

cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp 

mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Ga-li-lê-a. (Mc 1:21-28)    



 
 

*** 

 

+> “… tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, 

hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết” - “… Hỡi ông Giê-su  

Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? 

Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”    

=== Câu cuối bài đọc 1 “Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta 

không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết” 

 làm tôi đắn đo suy nghĩ về những phát ngôn quá bừa bãi trong vài năm qua, 

từ những cấp cứ cho là lãnh đạo cao nhất - những “ôn mụ phù thủy” hoặc từ 

một số “mặc áo cà sa KHÔNG LÀM THẦY CHÙA đích thật - của một số 

quốc gia (nói một hiểu10…) trong đó có quốc gia vốn được xem là hùng 

cường nhất, xứng đáng lãnh đạo thế giới loài người nhất trong nhiều thập 

niên qua.  



 

 

 Đó là về việc    

* gì gì xá lợi…;   

* phò sinh và … phò tử (pro-life, pro-choice):    

- “Mụ phù thủy” gay gắt lên án và chê bai đồng môn đồng đảng còn lưỡng lự 

suy tư thiếu tiến bộ!    

- “Ôn phù thủy” bất chấp những cáo buộc lên án phủ quyết của Thần quyền lẫn 

thế quyền, nhắm mắt ký sắc lệnh “cho phép và tài trợ” việc tước đoạt sinh mạng 

của thai nhi.    

 Điều đáng buồn và phải buồn là cả hai “ôn mụ phù thủy” dương dương khoe 

khoang là “người công giáo”, nằm lòng Lời răn bảo của Đấng chí tôn: “Chớ 

giết người”. Phải chăng hai ôn mụ và đồng môn đồng lứa đã quá “tự phụ, 

nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần 

khác mà nói”? – Hậu quả ra sao, kính xin Đấng chí tôn và có uy quyền quyết 

định như Lời Ngài đã phán “…. thì sẽ chết”. 

 CHẾT, qua đời tạm này ở trần gian thì mấy “ôn mụ phù thủy” đâu có ngán vì 

có ai ở trần thế này mà thoát khỏi chết đâu! Mấy ôn mụ cứ dương dương tự 

đắc “CHỀT THÌ AI MÀ KHÔNG CHẾT? – đằng nào cũng phải chết, thì dại 

gì mà không “làm theo sở thích của mình”? – dù có dâm ô, giết hại người ta 

để mình… thoả chí vui hưởng cuộc sống dù là tạm bợ, ‘ba vạn sáu ngàn 

ngày’ chứ ít sao? Hihihihihihihahahaha…. 

 

 Mấy ôn mụ phù thủy ơi! – Mấy ôn mụ làm bộ quên hay cố tình quên rằng 

ĐỜI VĨNH CỬU và đời tạm – đời nào quan trọng hơn? 


