
CHÚA NHẬT TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B  

 Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi 

con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng 

Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẫn trốn”. Ðức Chúa 

là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải 

ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” Con người thưa: 

“Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn”. Ðức 

Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà 

thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn”.  

  

  

Ðức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó, nên mi 

đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Ta sẽ 

gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống 

người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”. 

(St 3:9-15)  

  



 Thưa anh em, có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi 

mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi 

biết rằng: Ðấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng tôi 

được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh 

em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng 

càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn 

lời cảm tạ, để tôn vinh Người. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, 

dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong 

của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời 

trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận 

tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, 

nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ 

tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Quả thật, chúng 

ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá 

hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà 

vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. (2Cr 4:13 – 5,1)  

 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên 

Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 

Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã 

mất trí. Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ 

vương Bê-en-dê-bun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Ðức 

Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ 

Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia 

rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, 

thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà 

cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà 

nó. Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm 

thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. 

Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn 

mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”. 

 

Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám 

đông đang ngồi chung quanh Người. 

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở 

ngoài kia đang tìm Thầy!” 

Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 



Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ 

tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là 

anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mc 3:20-35) 

 

  

***  

+> “… Ðức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó, nên 

mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Ta sẽ 

gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người 

ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” – “… một chút 

gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh 

quang vô tận tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật 

hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình…”  

+> “… Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” 

Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn 

những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi 

hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi…” 

 

=== Trong một buổi họp các thanh niên nam nữ trao đổi về tìm hiểu ƠN GỌI, tôi 

phát cho mỗi em một tấm giấy nhỏ có in một câu ngắn của Đức Giêsu nói về “Ai 

muốn theo Ta thì…” 

+ Một em gái lớp 12 giơ tay nói: “Frère! Em xin đọc câu Tin Mừng của Đức Giêsu 

trong miếng giấy Frère trao cho em: ‘chàng thanh niên nói cùng Đức Giêsu: xin 



Thầy cho con về lo đám tang cho cha con, xong rồi con sẽ đến đi theo Thầy; 

Đức Giêsu đáp: hãy để người chết chôn cất kẻ chết!’ Frère à, it’s hard! 

 

= Tôi mỉm cười gất đầu nhìn cô học sinh rồi nói cùng nhóm: lần đầu tiên Frère 

nghe/đọc câu này, Frère cũng có ý tưởng y hệt như cô em này, mà còn thêm : it’s  

TOO hard!... (cả nhóm cười), 

= Tôi nói thêm: có thể ở lứa tuổi của các Em, các Em chưa/không để ý nhiều về 

những sự việc tương tự: biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, người lớn tuổi cũng như 

thanh niên tráng niên, bỏ mạng trong chiến tranh mà thậm chí không còn nguyên 

vẹn thi hài…, biết bao nhiêu người lớn trẻ già yếu, trẻ con… bỏ mình trong những 

chuyến “chạy giặc” hoặc vượt biên, trốn xa quê hương, bằng đường bộ cũng như 

đường biển, đã phải bỏ mình trong rừng rậm làm mồi cho thú dữ, hoặc trong bụng 

cá ở biển khơi – trong số đó, có thể có người bà con/liên quan xa gần với mỗi một 

anh chị em chúng ta đang ngồi đây –– và nói thêm (theo tưởng tượng nhưng rất có 

thể xảy ra: Những nạn nhân làm mồi cho thú dữ trong rừng, phải chăng có thể một 

tay vào bụng con thú dữ này, một chân vào bụng con thú dữ khác, v.v…, tương tự 

như vậy cho những nạn nhân đi đường biển, v.v…) - Thử hỏi: ai lo tang chay cho 

những người đó? 

= Các Em à, Frère nghĩ rằng khi Đức Giêsu nói “… để kẻ chết lo cho kẻ chết, phần 

anh hãy đi theo Ta…” Đức Giêsu không lờ/bỏ qua điều răn thứ tư: HÃY THẢO 

KÍNH CHA MẸ, vì chính Người đến trần gian này là để KIỆN TOÀN tất cả các 

giới luật của ông Maisen (cũng chính Thiên Chúa đích thân truyền dạy cho chúng 

ta qua ông Maisen) và các ngôn sứ, nhưng ý Người là “TIÊN VÀN HÃY TÌM 

KIẾM NƯỚC TRỜI VÀ SỰ CÔNG CHÍNH…” và có lúc Đức Giêsu khẳng khái 

tuyên bố khi Mẹ và anh chị em Người muốn gặp Người và có kẻ báo cho Người: 

“Thưa Thầy, Mẹ và anh chị em Thầy muốn gặp Thầy”, Người hỏi lại: “AI là Mẹ 

tôi? AI là anh em chị em tôi? Rồi Người đích thân trả lời, chỉ tay vào các môn đệ 

cùng những người đang ngồi/đứng quanh Người và nghe Người giảng dạy: ĐÂY 

LÀ MẸ TÔI, ĐÂY LÀ ANH EM CHỊ EM TÔI – PHÀM AI NGHE VÀ TUÂN 

GIỮ LỜI TÔI là Mẹ, là anh em là chị em tôi!” 

= Lập trường về cuộc sống vĩnh cửu/đích thực phải chăng được phô bày cách rõ 

ràng minh bạch?= Đó là CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI TRÊN NƯỚC TRỜI… 

= It’s TOO hard! Thật sự đúng như vậy trong khá nhiều trường hợp xảy ra trong 

xã hội con cái loài người, nhưng lắm lúc, chúng ta cũng phải “biết làm sao hơn?” 



– Nhưng, tin Frère đi: anh chị em chúng taa thường xuyên/luôn luôn cầu nguyện : 

Nguyện xin Đức Giêsu TĂNG THÊM ĐỨC TIN cho chúng con. Amen! 

 

 
 

=== Vấn đề chính, theo Frère nghỉ, khi Đức Giêsu mời gọi mỗi người trong chúng 

ta “… phần anh, phần em, phần con, v.v… hãy đi theo Thầy” là muốn nhấn 

mạnh mỗi người được mời gọi mỗi người chúng ta sống đúng, sống trọn vẹn ƠN 

GỌI CỦA CHÍNH MÌNH, dù là sống đời sống gia đình (vợ chồng với con cái), dù 

là “đi tu” làm linh mục triều cũng như trong một dòng tu hoặc là làm Frère, Soeur, 

trong một dòng hoạt động như dòng LASAN,  hay khổ tu/dòng kín, v.v… 

 

== (Biến cố thời sự:)  Có thể một số không ít anh chị em chúng ta đã/đang/sẽ theo 

dõi “hiện tượng” sư MINH TUỆ trong vài tuần vừa qua; 

  



== Kẻ hèn phàm phu tục tử này nghĩ rằng sư MINH TUỆ quyết chí sống ĐÚNG, 

sống TRUNG THÀNH với điều nguyện ước của sư về mọi phương diện: 

1. thể chất xác thịt: 

-  Đi chân đất và ăn chay một lần trong ngày, 

- Mặc áo thô từ những mãnh vải lượm trên đường/trong nghĩa địa, 

- ngủ ngồi dưới một gốc cây hoặc nơi thanh vắng/nghĩa địa, 

- KHÔNG NHẬN cúng dường tiền bạc, vàng bạc, châu báu, v.v…; 

2. tinh thần tình cảm: 

- Đi một mình (nhưng không ngăn cản người muốn đi theo, và không ngừng 

khuyến khích họ về nhà với công việc hằng ngày), 

- Đối xử với mọi (người khen cũng như kẻ chê) = cầu chúc họ hạnh phúc, v.v…; 

3. tâm linh: 

- tuân theo một trong nhiều phương cách dựa trên tư tưởng/tôn chỉ của Đức Phật… 

 

+ Thật đáng khâm phục; kẻ hèn này nghĩ rằng “hiện tượng” đó cũng ít nhiều diễn 

tả một trong nhiều phương cách SỐNG ĐẠO mà người công giáo gọi là ƠN GỌI? 

= Anh Chị Em/các Bạn nghĩ sao? 

 


