
CHÚA NHẬT TUẦN V MỦA CHAY NĂM B  

 Chúa phán: “Ðây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà 

Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta đã ký kết với tổ phụ của 

chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập; giao ước ấy chính 

chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng”. Chúa phán: “Ðây là giao 

ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta 

trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của 

chúng, và chúng sẽ là dân của Ta”. Chúa phán: “Người này sẽ không còn 

phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: “Ngươi hãy nhìn 

biết Chúa”, vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác 

của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng”. (Gr 31:31-34)  

 Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin 

khẩn nguyện lên Ðấng có thể cứu Người khỏi chết, và vì lòng thành tín, 

Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục 

do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn 

nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người. (Dt 5:7-9)  

  

 Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp 

Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng 

tôi muốn gặp Ðức Giêsu”. Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê 

đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Ðã đến giờ Con Người được tôn 

vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất  



mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì 

nó sinh nhiều bông hạt.  

  

 Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ 

được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì 

kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây 

giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ 

này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm 

vinh danh Cha”. Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và 

Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Ðám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là 

tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: “Một thiên thần nói với Ngài”. Chúa Giêsu 

đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây 

giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và 

khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. 

Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào. (Ga 12:20-33)  

***  

+> “…Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn 

chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta… - Chúa phán: 

“Người này sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: 



“Ngươi hãy nhìn biết Chúa”, vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ 

tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng” – “…Dầu là Con 

Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi 

hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ 

tùng phục Người…”  

+> “…Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một 

mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt… - Lúc đó có tiếng từ 

trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Ðám 

đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: “Một thiên 

thần nói với Ngài”. Chúa Giêsu đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng 

vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế 

gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên 

cùng Ta”  

===”Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ 

này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm 
vinh danh Cha --- Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta 

còn làm vinh danh Ta nữa”. “Tiếng từ trời phán…” Chúng ta thừa biết đây là 

“Tiếng” của Thiên Chúa Cha đích thân từ trời phán. Trong suốt thời gian Đức 

Giêsu Ki-tô ở-với-loài-người, từ lúc giáng sinh tại Bê-lem cho đến khi trút hơi 

thở cuối cùng trên cây thập tự, không biết Thiên Chúa Ngôi Cha đã đích thân 

công khai “phán truyền từ trời” bao nhiêu lần; toàn bộ 4 cuốn sách Tin Mừng 

chỉ ghi lại ba (3) lần:  

1. Sau 30 năm sống ẩn dật, Đức Giêsu khởi đầu sứ mạng Chúa Cha giao phó 

bằng nghi thức nhận phép rửa. Khi Gioan Tẩy Giả vừa làm phép rửa cho 

Đức Giêsu trên sông Gio-dan vừa xong, thì có tiếng từ trời phán: “Đây là  

Con Ta yêu dấu, hằng làm đẹp lòng Ta.”  

Thiên Chúa Cha giới thiệu Người Con yêu dấu như là “giao ước Ta sẽ ký 

kết” với loài người.  

2. Khi Đức Giêsu tỏ chân dung đích thực của Người cho 3 môn đệ Phêrô, 

Giacôbê và Gioan, cùng với sự hiện diện của ông Môsê và ngôn sứ Elia, thì 

có tiếng từ trời phán ra: “Đây là Con Ta hằng yêu dấu, hãy nghe Lời 

Người”.  

Thiên Chúa Cha một lần nữa xác quyết cho toàn thể nhân loại kể từ tạo thiên 

lập địa cho đến thời Đức Giêsu đến-ở-với-loài-người (mà ông Môsê và Êlia 



đại diện), và mãi mãi về sau cho đến ngày tận thế (mà 3 vị tông đồ Phêrô, 

Giacôbê, và Gioan đại điện) rằng Đức Giêsu Ki-tô chính là “Con rất yêu 

dấu”, và điều kiện thành lập giao ước giữa Thiên Chúa và loài người – rất 

đơn giản, là “HÃY NGHE LỜI NGƯỜI”. 
 

3. Trong lúc Đức Giêsu  nói chuyện với đám đông dân chúng vài ngày trước 

khi Người tử nạn, “linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu 

Con khỏi giờ này?... Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”, thì “có tiếng từ trời 

phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Giao 

ước giữa Thiên Chúa và loài người được tỏ hiện một cách thật minh bạch và 

hữu hình qua thập giá, một dấu chứng TÌNH YÊU - mà tuyệt đỉnh là  

SỐNG LẠI HIỂN VINH - để “làm vinh danh Cha”, và Thiên Chúa Cha chứng 

nhận điều đó một cách công khai minh bạch cho loài người qua lời từ trời 

xuống “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”.  

  

*** 



=== chúng ta để ý đến phản ứng của những người đứng gần sự cố TIẾNG TỪ 

TRỜI trong 3 trường hợp: 

1. Tại sông Giodan, lần đầu tiên loài người NGHE tiếng từ trời xuống: Chắc 

hẳn lúc đó có nhiều người đứng trên bờ sông, nhưng có bao nhiêu người 

NGHE/HIẾU tiếng từ trời xuống? 

2. Tại núi Tabo, tiếng từ trời phán ra và chắc hẳn cả 5 người Êlia, Môsê, 

Phêrô, Giacôbê và Gioan đều NGHE và HIỂU RÕ Lời từ trời xuống; 

3. Tiếng từ trời xuống (lần thứ ba) giữa đám đông sau khi Đức Giêsu giảng 

dạy và “than vãn” :  Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, 
xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. 
Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha… gây nên nhiều phản ứng khác nhau giữa 
đám đông: 
a. “Ðám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là TIẾNG SẤM”, 

b. Kẻ khác lại rằng: “Một thiên thần nói với Ngài”… 

c. Chúa Giêsu đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các 

ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử…” 

= TIẾNG SẤM? TIẾNG THIÊN THẦN? = Anh Chị Em nghĩ sao? 

== Giao ước giữa Thiên Chúa và loài người được tỏ hiện một cách thật minh 

bạch và hữu hình qua thập giá, một dấu chứng TÌNH YÊU - mà tuyệt đỉnh là 

SỐNG LẠI HIỂN VINH - để “làm vinh danh Cha”, và Thiên Chúa Cha chứng 

nhận điều đó một cách công khai minh bạch cho loài người qua lời từ trời xuống 

“Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. 

Ôi! TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG LOÀI NGƯỜI quá cao sang diệu vợi! Xin 

tăng thêm niềm TIN, củng cố niềm CẬY TRÔNG, và sưởi thêm nhiệt nồng lửa 

YÊU MẾN Chúa trong tâm hồn mỗi người chúng con.  

Xin “đặt lề luật của Chúa trong đáy lòng chúng con, và ghi trong tâm hồn chúng 

con” để giao ước yêu thương giữa Đấng Tạo Hóa và loài người tạo vật chúng 

con ngày càng khắn khít bền vững. Amen.  


