
CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA CHAY NĂM B    

 Ðây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: “Ðây Ta ký kết 

giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật 

đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang 

sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên 

mặt đất. Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi: nước lụt không còn 

tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa”. 

Và Thiên Chúa phán: “Ðây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa Ta với các ngươi, 

và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này mãi mãi. Ta sẽ đặt trên 

trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất. Khi 

Ta quy tụ mây lại trên trời, mống sẽ xuất hiện trên mây, và Ta sẽ nhớ lại 

giao ước đã ký kết giữa Ta với các ngươi và mọi sinh vật, và không khi 

nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như thế nữa!” (St 9:8-15)    

   

 Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là  

Ðấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên 

Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống 

lại. Với Thần Linh, Người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam 

cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ 

Chúa còn khoan giãn lúc ông Nôe đóng tầu, nhờ đó một số ít người, gồm 

tất cả tám người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ, phép thánh tẩy 

cũng cứu thoát anh em cũng giống như thể thức ấy, vì phép ấy không phải 

chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương 

tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng ngự bên hữu 



Thiên Chúa, sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo 

binh suy phục Người. (1Pr 3:18-22)    

 Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt 

bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên 

Thần hầu hạ Người.   

 

Đức Phanxicô còn nhắn nhủ: “… đối với thần ác – satan và những cơn cám 

dỗ, thách thức - thì KHÔNG có việc thương lượng, đối thoại…” 
 

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước 

Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh 

em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1:12-15)   

   

***   



 +> “… Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi: nước lụt không còn tiêu diệt 

mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa... Ta sẽ đặt trên 

trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất. Khi Ta quy 

tụ mây lại trên trời, mống sẽ xuất hiện trên mây, và Ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký 

kết giữa Ta với các ngươi và mọi sinh vật, và không khi nào nước lụt tiêu diệt 

mọi loài như thế nữa!” -  “… Với Thần Linh, Người đã đến rao giảng cho 

những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi 

lòng nhân từ Chúa còn khoan giãn lúc ông Nôe đóng tầu, nhờ đó một số ít 

người, gồm tất cả tám người, được cứu khỏi nước lụt…”    

    

+> “… Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó 

suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên 

Thần hầu hạ Người… Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em 

hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.    

   

=== Đoạn trích bài đọc 1 nêu trên kể lại “giao ước” có thể cho là đầu tiên giữa   

Đấng Tạo Hóa và các tạo vật của Người. Mời Anh Chị Em đọc thêm (Sáng-thế Ký 

6:5-8:22) để hiểu biết nguyên nhân có “giao ước” này: câu chuyện “lụt đại hồng 

thủy” hoặc câu chuyện về chiếc tàu kỳ diệu của Nô-e. Tôi tóm lượt ngắn gọn như 

sau:    

= Vậy khi loài người bắt đầu thêm đông trên mặt đất… (sau khi vườn địa đàng bị 

đóng lại – nghĩa là sau khi Eva và Adong “phản động”),   

= Đức Chúa thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng 

của lòng họ chỉ là xấu luôn; thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và 

buồn rầu trong lòng.   

= Đức Chúa phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, 

từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã 

dựng nên các loài đó.   

= Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Chúa. Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê 

trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa. Nô-ê 

sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết.   



= Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa và đầy dẫy sự hung ác. Nầy, 

Đức Chúa nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho trái 

đất phải bại hoại. Đức Chúa bèn phán cùng Nô-ê rằng: Thời cuối cùng của mọi 

xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung 

hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng mọi sinh vật trên mặt đất.   

=== Kể từ khi “hoàn tất” việc tạo dựng, thế giới loài người chỉ có 2 người: ông bà 

nguyên tổ Adam và Eva. Không ai biết trong thời gian còn ở trong vườn E-den, hai 

ông bà đã “sinh sôi nẩy nở” thêm bao nhiêu người con?    

[Trong thời gian gần đây, có nhiều tin về “người hành tinh” đến quả đất (UFO) – 

nếu có thì cũng là điều không khó hiểu vì biết đâu, đó chính là những “người con 

của ông bà Adam & Eva trước khi hai ông bà phạm tội và cửa vườn E-den bị đóng   

lại” (?!).]    

    
    

Chúng ta chỉ biết kể từ khi bị đuổi ra khỏi vườn E-den thì loài người phải “mang 

tiếng khóc ban đầu mà ra” – một hiện tượng thật cụ thể: Caen GIẾT chết Abel, em 

mình, GIẾT bằng cách nào không quan trọng, nhưng chắc chắn môt điểu là “có lẽ” 

lần đầu tiên con người THẤY máu và NGHE/CẢM NHẬN sự đau đớn của Abel 

rổi giẫy dụa, và… CHẾT!  Và cứ thế mà loài người tăng dần tăng dần, trong giòng 

thời gian lịch sử của loài người, kẻ CHẾT, người SINH ra đời… cho đến hôm nay: 

hơn 7 tỉ nhân mạng, chen chúc và tranh nhau để sinh sống trong hoàn cảnh “đời là 

bể khổ”.    



=== Kể từ sau khi loài người “phản động” bị đuổi ra khỏi vườn E-den, và không 

biết bao lâu sau, thì Đấng Tạo Hóa lần đầu tiên “… tự trách đã dựng nên loài 

người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng,” vì “Đức Chúa thấy sự hung ác của 

loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là việc xấu xa”. 

Và chúng ta biết chuyện gì đã xảy. Tuy nhiên, Người cũng đã “hối hận” vì phạt 

loài người và muôn tạo vật Người đã dựng nên… quá nặng tay, nên Người đã 

“… ký kết giao ước của Ta với các ngươi: nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài 

nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa.” Chắc hẳn giao ước Đấng 

Tạo Hóa ký với “toàn thể nhân loại” - vỏn vẹn chỉ có gia đình ông Nô-e với 7 

người con, làm cho nhân loại vui sướng yên tâm và không chừng quyết tâm từ bỏ 

lối sống gian tà, phản động để đáp đền lòng nhân từ quá cao vời của Đấng Tạo 

Hóa.    

=== Nhưng trải qua muôn ngàn thế hệ, sự thật cụ thể cho thấy dấu hiệu “quyết tâm 

từ bỏ lối sống gian tà phản động” trong cách đối xử giữa tạo vật và Đấng Tạo  

Hóa – cũng như giữa tạo vật và tạo vật với nhau – không ổn định: lúc thì “xin 

Chúa thương xót thứ tha”, lúc thì “ngựa theo đường cũ”… Vài dẫn chứng cụ thể:  

1. Ra khỏi tàu Nô-e chưa được bao lâu, con người lại tự mãn và không muốn 

lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa, bèn cùng nhau xây tháp thật cao, cao đến tầng trời! 

Nhưng Đấng Tạo Hóa – vì đã “lỡ hứa không tiêu diệt” nên đành phải phân tán con 

người, làm cho chúng nói thứ ngôn ngữ nào mà chẳng ai hiểu ai… Tháp Babel!   

2. Đến thời Abraham, tất cả dân của nhiều thành phố lớn… quá tệ hại, phạm 

đủ thứ gian tà tội ác. Abraham khẩn khoản nài xin tha thứ NẾU trong thành 

có ít nhất 50, rồi xuống 25, rồi xuống 10, rồi xuống 5 người ngay lành thì… 

Nhưng chẳng có một ai. Ngoại trừ ông Lot và gia đình được cứu thoát  KHÔNG 

PHẢI VÌ LÀ NGƯỜI NGAY LÀNH, nhưng vì Đức Chúa “cả nể” ông Abraham – 

vốn là người công chính, và là bác ruột của cháu Lot. Hai thành Sôđôme và Gômo 

bị hoàn toàn thiêu hủy cùng với tất cả dân trong thành.    

3. Thậm chí đến thời Đức Giêsu: Đức Chúa Cha cho CON MỘT YÊU DẤU đến 

ở-với-loài-người, vì nghĩ rằng chắc là loài người cũng phải nể người Con 

Yêu Dấu mà sửa đổi, bỏ lối sống gian tà, mà trở về cùng Người Cha hằng 

ngong ngóng mong đợi những đứa con lạc lối quay trở về… Nhưng “đóng 

đinh nó vào thập giá! – đóng đinh nó vào thập giá!”    

4. Vân vân và vân vân…    



=== Biết bao nhiêu là tai ương cứ cho là thiên tại lụt lội, động đất kinh hoàng, núi 

lửa phun trào, sóng thần tan phá, đại dịch này đến đại dịch khác (ví dụ Spanish 

virus, rồi thời cận đại bây giờ China virus,) v.v. đã, đang, và sẽ hoành hành nhân 

loại – dưới nhiều hình thức khác nhau, thật muôn hình vạn trạng - như những dấu 

chỉ cho thấy Đấng Tạo Hóa không thể không “giơ cao đánh khẻ” để cảnh tĩnh, 

nhắc nhở loài người để khỏi bị diệt vong.    

=== Thế mà!... Đời sống của loài người vẫn là “bể khổ”.   

= Tại sao vậy? – Câu hỏi xem ra thật giản đơn, và chúng ta cũng thừa biết câu trả 

lời không đơn giản!   

= Trong một cuộc trao đổi/chia sẻ Lời Chúa dịp tỉnh tâm đầu mùa chay, nhóm nam 

thanh nữ tú – trên dưới 20 em – thật cởi mở vả phát biếu chia sẻ thật chân tình. 

Một cô sinh viên năm thứ hai chia sẻ: “Em NGHE – có thể em NGHE và ghi nhận 

không nguyên văn - câu  Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh Thánh 

trả lời phỏng vấn trong youtube khi được hỏi (theo sách JOB) về thân phận con 

người : “ … Thiên Chúa tạo dựng con người… còn khuyết điểm vì bản chất tạo 

vật là vậy…” Em tự hỏi và xin nêu lên cùng Frère và Anh Chị Em câu hỏi của em: 

Theo Sách Sáng Thế Ký, “Thiên Chúa TẠO DỰNG CON NGƯỜI THEO HÌNH 

ẢNH CỦA THIÊN CHÚA”, như vậy thì Thiên Chúa – là Đấng Tạo Hóa – cũng 

còn khuyết điểm NHƯ CON NGƯỜI hay sao? Vì THEO HÌNH ẢNH của Đấng   

Tạo Hóa mả con người được tạo dựng, mà “tạo vật con người còn khuyết điểm!”    

+ Cám ơn cô sinh viên, đã thẳng thắn, chân tình chia sẻ… + Frère 

chỉ xin góp vài ý như sau:   

a. Thân phận tạo vật của loài người TRƯỚC và SAU khi loài người bất 

tuânĐấng Tạo Hóa HOÀN TOÀN NHƯ NHAU =  được tạo dựng GIỐNG 

HÌNH ẢNH CỦA ĐẤNG TẠO HÓA = như vậy linh mục Giuse trả lời câu 

phỏng vấn theo tư tưởng của một tác giả nào đó viết ra cuốn sách Ông Gióp 

và đặt vào miệng của Đức Chúa phán về thân phân loài người… KHÔNG 

đúng theo sách Sáng Thế Ký. Cà hai (2) cuốn sách đều được công nhận là… 

Kinh Thánh! – Thật Frère không biết phải hiểu làm sao!   



b. Vấn đề mà người ta thường nêu câu hỏi: “… thôi thì con người – Adong và 

Eva -  có yếu đuối vì mang thân phận tạo vật mà “lỡ dại” nghe theo lời ngon ngọt 

quyến rũ của Satan, chống lại Đấng Tạo Hóa thì… Đấng Tạo Hóa là TÌNH YÊU 

THƯƠNG, nhìn nhận con người tạo vật RẤT tốt lành, xá gì hai tiếng THA THỨ 

mà phải luận phạt nặng nề như vậy, chẳng những chỉ phạt hai ông bà Adong&Eva  

– đuổi ra khỏi vườn địa đàng -  mà còn phạt TOÀN THỂ GIỐNG NÒI – TOÀN 

THỂ NHÂN LOẠI – phải mang kiếp sống ĐỜI LÀ BỂ KHỔ ? Như vậy TÌNH  

THƯƠNG YÊU của Đấng Tạo Hóađối với tạo vật do chính Mình tạo dựng 

KHÔNG thể đi đôi với thứ tha sao? – Frère cũng mù tịt! 

c.       Frère chỉ biết cầu nguyện xin Thiên Chúa - là Đấng Tạo dựng nên cô, nên 

Frère, cũng như nên mỗi một anh chị em chúng ta – cảm nhận được phần nào 

“mầu nhiệm” tạo dựng… trong TÌNH YÊU THƯƠNG là quí lắm rồi!  

 

== Đấng Tạo Hóa đã bằng nhiều cách thức phương tiện chỉ lối dẫn đường cho 

chúng ta. Thiết nghĩ Mùa Chay Thánh là dịp thuận tiện nhất cho chúng ta suy niệm 

và xét lại lối sống của chúng ta nói chung và của mỗi người nói riêng sao cho xứng 

hợp với “giao ước” của Đấng Tạo Hóa:   

1. Theo ngôn sứ Isa-i-a (58:6-7)    

Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao :             

mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do 

cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?             

Chẳng phải là chia cơm cho người đói,  rước vào nhà 

những người nghèo không nơi trú ngụ ; thấy ai mình trần 

thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước 

người anh em cốt nhục ?    

2. Theo thánh Gioan tông đồ (1Ga 4:19-22)    

Các con thân mến, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, vì Người đã thương 

yêu chúng ta trước. Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh 

em mình, thì là người nói dối. Vì người anh em mình xem thấy mà không 

thương yêu họ được, thì làm sao yêu mến Thiên Chúa là Ðấng mình 

không thấy được?    



== Quả thật, Thiên Chúa “đã yêu thương chúng ta trước” nên đã tạo dựng mỗi 

người chúng ta “theo hình ảnh của Người”; và ngay từ thuở ban đầu, quả thật con 

người cũng đã phần nào đáp trả “yêu mến Thiên Chúa” theo mức độ của tạo vật.  

Nhưng có điều chắc chắn là con người KHÔNG yêu thương nhau. Bằng chứng: 

toàn thể nhân loại lúc đầu mới chỉ có 4 người, mà hai anh em ruột thịt cũng đã   

“thanh toán nhau” bằng máu – Ca-en giết chết Abel, em mình! – 

 

== Và trải qua muôn thế hệ, các Vị Đàn Anh Đàn Chị và ngay cả chúng ta, từng 

chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày của xã hội cũng như của gia đình chúng ta - 

không cần “vạch áo cho người ta xem lưng” -  chúng ta thừa biết và hiễu rõ ý nghĩa 

của ba chữ “người nói dối” thánh Gioan ám chỉ và xác định là ai rồi: “Nếu ai nói: 

"Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì 

ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến 

Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Ga 4:20) 

***    

“Cầu vòng” của giao ước thời Nô-e vẫn còn đó cho đến hôm nay.   

 
   

== Loài người thời bây giờ không ai mà không trông thấy… Và ai ai cũng thừa 

hiểu đó là dấu chứng của TÌNH THƯƠNG YÊU TUYỆT ĐỐI của Đấng Tạo Hóa 

đối với tạo vật, của Người Cha hằng yêu thương những đứa con do Người tạo nên.  

Còn hơn thế nữa, dấu chứng TÌNH YÊU do chính Người Con Yêu Dấu để lại cho 

loài người vẫn còn đó, tỏ hiện từng giây từng phút qua giao ước của bí tích Thánh 



Thể khắp năm châu: “Này là Mình Thầy – Này là Máu Thầy… Anh (chị) Em hãy 

làm việc này mà nhớ đến Thầy… Vì Thầy ở cùng Anh (Chị) Em mỗi ngày cho đến 

thời sau hết…”  

 

   
   

== Ôi! Lạy Thiên Chúa Tạo Hóa, khi Ngài “thấy sự hung ác của loài người trên 

mặt đất rất nhiều, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu 

trong lòng”, xin soi lòng mở trí cho chúng con biết nhận chân giá trị được Ngài tạo 

dựng cách lạ lùng. Xin thêm sức giúp chúng con biết hoàn toàn tin tưởng, phó thác, 

và sống yêu thương nhau, hầu xứng đáng đón nhận Tình Yêu Thương Ngài dành 

cho mỗi người chúng con. Giúp chúng con sống ngay lành như ông Noê, mặc dù 

còn phải chống đối với “sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều” – Amen. 

 


