
CHÚA NHẬT TUẦN 24 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A 

 Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai. 

Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi 

hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được 

tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu 

chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin 

tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám 

xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác nó? Ngươi hãy nhớ 

đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù: hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết, hãy 

trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa, và đừng giận 

ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Ðấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự 

lầm lỗi của kẻ khác. (Hc 27:33 – 28, 9) 

 Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng 

không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng 

ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về 

Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Ðức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ 

chết. (Rm 14:7-9) 

 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em 

xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy 

lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy 

lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. 
“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với 

các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn 

nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả 

tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và 

van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài 

tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. “Khi ra 

về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp 

cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân 

và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho 

anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ 

xong. 

“Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ 

tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác 

kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi 

không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao 

y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. 



“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người 

trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. (Mt 18:21-35) 

 
*** 

+> “… Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả 

hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó …Người 

này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng 

thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó 

là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? - Hãy nhớ 

kính sợ Thiên Chúa, và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của 

Ðấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác…” 
== Dưới góc nhìn “lý tưởng” và “ước vọng” của tất cả mọi sinh linh – dù là vô 

hồn, hay sinh hồn, hay giác hồn, hay linh hồn – thì quả thật là “thiên đảng” ở khắp 

mọi nơi, mọi lúc, bất kỳ ở đâu có sinh linh… sinh sống và phát triển, NẾU thất tình 

lục dục hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục không còn là “chất khích động”  dẫn đến  giao tranh, 

mâu thuẩn, đấu đá, chém giết tàn sát lẫn nhau… nhất là giữa xã hội loài người là cấp 

cao nhất trong sinh động vật hữu hình trong vũ trụ hữu hình này. [Truyền thống Kitô 

giáo - đến năm 604, đức giáo hoàng Grêgôriô I chính thức xếp thành bảy loại, 

tương ứng với tên của bảy con quỷ đầu sỏ trong hoả ngục, đối nghịch với bảy Tổng 

lãnh thiên thần trên thiên đàng, năm 1589, Peter Binsfield - một tu sĩ Dòng Tên liệt 

kê cụ thể như sau: Kiêu ngạo, Lười biếng, Tham ăn, Đố kỵ, Phẫn nộ, Tham 

lam, Dâm ô (theo Wikipedia) – bây giờ chúng ta gọi là BẢY MỐI TỘI ĐẦU.] 

== Quả thật, “…Thịnh nộ và giận dữ là hoa trái của thất tình lục dục – và bảy mối 

tội đầu - vậy! = Và lẽ tất nhiên, trải qua bao thế hệ trong nếp sống của xã hội loài 
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người, không ai mà không cảm nhận hậu quả tai hại của sự “…Thịnh nộ và giận 

dữ…” trong một môi trường sinh sống dù lớn dù nhỏ = phải chăng thường thấy 

nhất là môi trường gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em chị em?  

 

+> “… Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm 

đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa 

Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần 

bảy - Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người 

trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình” 
== Thiết tưởng Kinh LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI mà Thầy Chí 

Thánh Giêsu Ki-tô dạy cho các môn đệ Người VÀ cho mỗi một chúng ta tóm gọn 

cách tuyệt vời toàn bộ ý nghĩa bài “ NƯỚC TRỜI cũng giống như… vân vân…”, 

nhất là câu kết “ … Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu 

mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”… 

 

Mời Anh Chị Em, ít nhất mỗi ngày một lần, trong gia đình gom tụ cha mẹ, (ông 

bà), con cái… == trước bữa ăn, trước khi đi ngủ, v.v… == cùng nhau sốt sắng cầu 

nguyện [và nếu có dịp cùng bạn bè thân hữu thì… tuyệt!]: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 

Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày, 

Và tha nợ chúng con NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG 

CON, Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, Nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi  

sự dữ. AMEN 

 

Nói thì dễ - đọc kinh Lạy Cha… thì dễ, cầu nguyện thì dễ, xưng tội thì cũng dễ 

luôn… - nhưng thực tế thì??? Chúng ta thường hay nói: Forgive - NOT Forget! Đó 

sao? 

 


