
CHÚA NHẬT TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A 

 Chúng ta hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết Chúa. Người sẵn sàng 

xuất hiện như vừng đông, và sẽ đến cùng chúng ta như mưa thuận và như 

mưa xuân trên mặt đất. 

Hỡi Ephraim, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giuđa, Ta sẽ làm gì cho ngươi? 

Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như sương sớm tan đi. Vì 

thế, Ta dùng các tiên tri nghiêm trị chúng, và Ta dùng lời từ miệng Ta phán 

ra mà giết chúng. Án phạt các ngươi bừng lên như ánh sáng. Vì chưng, Ta 

muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên 

Chúa hơn là của lễ toàn thiêu. (Hs 6:3b-6). 

 Anh em thân mến, mặc dầu Abraham tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ 

trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: “Dòng dõi 

ngươi sẽ như thế”. Và lòng tin ông không nao núng, mặc dầu ông nhìn đến 

thân xác cằn cỗi của mình – vì ông đã gần trăm tuổi-, và tuổi già tàn tạ của 

Sara. Ông đã không cứng lòng hồ nghi lời hứa của Thiên Chúa, trái lại, ông 

vững tin mà làm sáng danh Thiên Chúa, ông biết chắc chắn rằng Thiên 

Chúa có quyền năng thi hành điều Người đã hứa. Bởi đấy, “việc đó đã 

được kể cho ông là sự công chính”. 

Vì khi chép rằng: “Ðã được kể cho ông”, thì không phải chỉ chép vì ông mà 

thôi, mà vì chúng ta nữa, là những kẻ tin vào Ðấng đã cho Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta, từ cõi chết sống lại, Người đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã 

sống lại để chúng ta được công chính hoá. (Rm 4:18-25) 

 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là 

Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo 

Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người 

thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của 

Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: 

“Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như 

thế?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến 

thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý 

nghĩa gì: ‘Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ’. Vì Ta không đến 

để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”. (Mt 9:9-13) 

*** 

+> “… Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa 

hơn là của lễ toàn thiêu.” - “… chắc chắn rằng Thiên Chúa có quyền năng thi 

hành điều Người đã hứa.” - “… Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ’. 



Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”== 

"Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, 

       và quân tội lỗi như vậy?" (Mt. 9:11) 

 

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Nhật thứ X mùa Thường Niên, kể lại việc đức Giêsu 

mời gọi ông Lêvi - Matthêu "nhập bọn" với nhóm "12 người được sai đi" 

- theo chính Matthêu thuật lại : "... Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy 

một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : 'Anh hãy theo tôi!' Ông 

đứng dậy đi theo Người." (Mt. 9:9) 

- theo Marcô : "... Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông 

Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: 'Anh hãy theo tôi!' Ông đứng dậy đi theo 

Người." (Mc. 2:14) 

- theo Luca : "... Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang 

ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: 'Anh hãy theo tôi!' Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi 

theo Người." (Lc. 5:27-28) 

và cả ba vị thánh sử đều thuật tiếp về bữa tiệc "ăn mừng" và thái độ của những 

người "tự cho là công chính" đối với những kẻ mà họ cho là "quân tội lỗi", là "bọn 

thu thuế". 

=== Chúng ta cùng nhau suy niệm về hai điểm : 

* Bữa tiệc ăn mừng 

Trong suốt 3 năm rảo khắp các miền để rao giảng Tin Mừng cứu độ, hai (2) loại tiệc 

có đức Giêsu tham dự. 

1. Bữa tiệc đầu tiên như để hoàn chỉnh và thánh hóa mối tương giao giữa tạo vật và 

tạo vật đúng theo ý định của đấng Tạo Hóa khi tạo dựng con người và ban cho con 

người được quyền thông phần vào công trình tạo dựng của Người (xin xem sách Sáng 

Thế Ký, 1:27-28; 2:23-24) = tiệc cưới tại Cana. 

Và bữa tiệc cuối cùng thường được gọi là Tiệc Ly như để hoàn tất việc tái lập mối 

giao hòa yêu thương giữa đấng Tạo Hóa và tạo vật = 



"Này là Mình Thầy, [anh chị em] hãy cầm lấy mà ăn!" 

"Này là chén Máu Thầy, [anh chị em] hãy cầm lấy mà uống!" 

2. Những bữa tiệc khác đều phản ảnh sự vui mừng của Thiên-Chúa-ở-với-chúng-

ta khi cùng ăn uống với "quân tội lỗi", với "bọn thu thuế". Vì quả thật đức Giêsu 

"không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi" (Mt. 9:13) 

Nói cho ngay, ai trong chúng ta là "người công chính?" - Ai trong chúng ta không 

phải là "quân tội lỗi?" Đoạn Tin Mừng thánh Gioan 8:7 trả lời dứt khoát và rõ nghĩa 

trắng đen cho hai câu hỏi trên : "... Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném 

trước đi!" 

* Thái độ trịch thượng 

Những người Do thái thuộc hàng phẩm trật cao cấp, hàng kinh sĩ và luật sĩ, hàng ăn 

trên ngồi tróc, v.v... gọi tất cả những kẻ khác là "quân tội lỗi", là "bọn thu thuế", v.v... 

nghĩa là những hạng người nghèo, thất học, không biết gì về "la loi c'est la loi - luật là 

luật!", hoặc những kẻ "ăn cơm quốc gia thờ ma... ngoại đạo" [chúng ta biết rằng 

thời Chúa Giêsu sinh sống ở trần gian, dân Do thái bị dân La mã cai trị, cho nên 

những ai là người Do thái mà làm việc cho dân La mã - như thu thuế - đều bị xếp 

hạng là ... quân tội lỗi. Thái độ này, chúng ta thấy lại trong vụ 9/11 : Bin Laden gọi 

dân Mỹ là infidels !] 

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta cảm thấy phản ứng của đức Giêsu đối với thái 

độ trịch thượng của những người tự cho mình là công chính có vẽ thật... ôn hòa và nhẹ 

nhàng. 

Nhưng nếu chúng ta theo dõi những tranh luận của Người với những kẻ tự cho là 

cha, là thầy, là lãnh đạo, là người công chính, v.v... trong các đoạn Mt. 23, Mc. 
7:1-13, Lc. 11:27-54 thì sẽ hiểu lập trường dứt khoát của đức Ki-tô… 

=== Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, nhất là những anh chị em "có chức" - 

có chức càng to thì càng… nặng kí ! - lắm lúc chúng ta nhìn xuống và thường thấy 

những khuyết điểm, những tật xấu, những mặt tiêu cực, những "hạt bụi nho nhỏ" 

trong mắt của "quân tội lỗi", mà quên hay cố tình quên rằng "cái xà" (Mt. 7:3) to 

tướng đang trỉu nặng trong đôi mắt chúng ta. 

Chính những "cái xà" đó đã che khuất chân tính tạo vật của chúng ta và làm cho 

chúng ta lầm tưởng rằng chúng ta là ... người công chính. 

Chính những "cái xà" đó đã đem lại cho chúng ta ảo tưởng rằng mọi người khác là ... 

quân tội lỗi. 

Và thảm hại nhất, cũng chính những "cái xà" đó đã che khuất đức Giêsu đang vui 

sướng "ăn uống với quân tội lỗi"! 



Anh, Chị, Em, và tôi muốn sao? - Đứng ngoài bàn tiệc để trách móc lên án, hay mừng 

vui nhập bọn để cùng với đức Giêsu "ăn uống với quân tội lỗi"? 

 

 Chính tâm tình “nhập cuộc” chung vui với nhau, thấm nhuận tâm hồn TẠ ƠN 

& CHIA SẺ mà anh chị em chúng ta vui sống trong bầu khí: “Khi 2, 3 người 

họp lại… TA (Đức Giêsu) ở giửa họ… == amen! 
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