
Ngày 8 tháng 12 = LỄ KÍNH ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

 

 Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông 

đã thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, 

vì con trần truồng và con đang ẩn núp”. 

Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, 

há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?” 

Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã 

cho con trái cây và con đã ăn”. 

Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều 

đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”. 

Thiên Chúa phán bảo con rắn: “Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa 

mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn 

bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người 

phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp 

nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”. 

Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh. (St 3:9-

15. 20) 

 Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta: Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng 

liêng ở trên trời trong Ðức Kitô. Bởi Người đã kén chọn chúng ta trong Ðức 

Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh 

tuyền trước mặt Người. Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta 

được làm dưỡng tử đối với Người, qua Ðức Giêsu Kitô, theo như ý Người sở 

định, cho được ca ngợi vinh quang ân sủng của Người, ân sủng mà Người 

ban tặng chúng ta trong Con yêu quý của Người. 



Cũng trong Ðức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp, 

chiếu theo chương trình tiền định của Ðấng tác thành mọi sự theo như ý 

Mình sở định, hầu cho chúng ta ca tụng vinh quang Người, chúng ta là 

những người đã đặt niềm hy vọng trước trong Ðức Kitô. (Ep 1:3-6. 11-12) 

 

 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là 

Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, 

thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và 

chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, 

trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi 

lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được 

ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên 

là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên 

Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời 

đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa 

với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người 

nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền 

Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng 

Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng 

đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, 

người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm 

được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên 

thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ. (Lc 1:26-38) 

 



*** 

== Một nhóm học sinh vây quanh nghe Frère Hồng kể chuyện - Frère Hồng có 

biệt tài kể chuyện vui nhộn. Bỗng tất cả như ngớ ngẩn, chăm chú nhìn vào cổ 

của Frère Hồng rồi cùng phá lên cười rũ rượi, cười đến chảy nước mắt... Vài 

em nhảy vào ôm cổ Frère Hồng, vuốt lên vuốt xuống "cục... Adong". Một em 

bé hỏi : "ồ, sao Frère có cục... xương ở cổ, chạy lên chạy xuống coi tức cười 

quá!" Với giọng cười hóm hỉnh, Frère Hồng đáp : "... ờ ờ... đây là dấu chứng 

ông Adong nể vợ mình là bà Eva, đã ăn vụng trái cấm, nuốt chưa kịp... đã hối 

hận!"  

== Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần nghe nói đến "vườn địa đàng", nghe 

nói đến "trái cấm" Thiên Chúa dùng để thử thách ông bà tổ tông của loài người. 

Hai ông bà đã thất bại, kéo theo những hậu quả khôn lường cho nhân loại : tội 

tổ tông "di truyền" cho mỗi người từ Adong-Eva đến người cuối cùng trong 

dòng giống loài người muôn muôn ngàn thế hệ về sau. Không một người nào 

được miễn trừ.  

Không một người nào sao ?  

+ Chúng ta có thể ít nhiều mường tượng Người Phụ Nữ trong câu phán 

quyết/xử án của Đấng Tạo Hóa với con rắn là Ai: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch 

giữa mi và Người Phụ Nữ”, và một cách nào đó, Thượng Đế Tạo Hóa đã công 

khai tuyên bố “cuộc chiến giữa Thiện&Ác bùng nổ”. Quả thật, trải qua bao 

ngàn năm của lịch sử loài người kể từ sau khi ông bà tổ tông và con rắn-xa-tăng 

bị kết án, “cuộc chiến giữa Thiện&Ác” không ngừng xảy ra. Nhìn chung, thật 

đáng buồn: “Trái cấm” vẫn sinh hoa kết quả, và chiến bại nghiêng về phía loài 

người “thiện chí” dài dài… Thậm chí đến một lúc, hầu như Thượng Đế muốn 

"xóa bỏ công trình tạo dựng cũ để làm lại một công trình tạo dựng mới" qua 

câu chuyện lụt đại hồng thủy thời ông Noah. Và, theo ngôn ngữ và tư tưởng của 

phàm phu tục tử chúng ta, Thượng Đế lại "thất bại trong công trình tạo dựng 

mới" này : "trái cấm" mà gia đình ông Noah, tổ tiên của chúng ta, vấp phải lần 

nữa đưa đến sự phân tán của tháp Babel.  

+ Mãi đến khi “giờ đã đến”, một nhóm anh hùng nam thanh nữ tú xuất hiện:  

* Ông Zacharia và sứ mạng "dọn đường" của Gioan Tẩy Giả.  



- "Trái cấm" cho Zacharia : "ý định của Thiên Chúa có thể thực hiện ngoài 

dự liệu tự nhiên và ngoài diễn biến của thiên nhiên chăng?" (Ông Zacharia và 

bà Elizabeth đã lớn tuổi mà không/chưa có con).  

- Hình phạt phải "bị câm cho đến ngày mọi sự [thiên thần Gabriel loan 

báo] được thực hiện" khả dĩ giúp loài ngưòi nói chung, và giúp ông Zacharia 

nói riêng, phá tan mối nghi ngờ về ý định, phương thức và quyền năng tái tạo 

của Thiên Chúa. 

** Đức Maria và chương trình tái tạo cùng cứu độ loài ngưòi của Thiên Chúa. 

- "Trái cấm" cho Maria : "...Vui lên!... Người sẽ thụ thai và sinh con... Con của 

người sẽ làm lớn... sẽ làm vua... " – “Sao được? Tôi chưa hề biết đến người 

nam!” - … - Thần Khí Thiên Chúa là gì ? 

- Nhưng cuối cùng hai tiếng "XIN VÂNG!" của Maria đã chính thức khai mở 

một kỹ nguyên mới: Một cuộc tạo dựng trời mới - đất mới - tạo vật mới, thành 

hình nơi chính bản thể của Đấng Tạo Dựng : Emmanuel = Thiên-Chúa-ở-với-

dân-Người.  

** Không thể bỏ qua phần tích cực và thiện chí của Giuse:  

- “Trái cấm” cho Giuse: “Làm sao được? Chưa chính thức cưới hỏi mà lại 

mang thai? Thôi thì âm thầm từ bỏ…”  

- Nhưng, khi được báo mộng, Giuse vui mừng đón nhận Maria về làm 

“Vợ”.  

***  

"...Này ta đem tin mừng cho các ngươi... là hôm nay, đã sinh ra cho các ngươi 

vị Cứu-Chúa, tức là đức Kitô-Chúa" (Luca 2:10-11) và cửa trời lại được mở ra 

sau bao tháng ngày bị "trấn đóng".  

Phản ứng và tâm tình của Đức Maria, "người đầy-ân-phúc, Chúa-ở-cùng-

người" (Luca 1:28) và kết quả kèm theo tâm tình "XIN VÂNG" đó đã trả lời 

cho câu hỏi "Không một người nào được miễn trừ sao?" rồi vậy. 

 

Thánh La San suy niệm về "đầy-ân-phúc, Thiên-Chúa-ở-cùng-người" đã thốt 

lên: RẤT thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Thiết tưởng không thể tìm ra một tước hiệu 

nào cao trọng hơn nữa để tôn vinh Đức Maria, và để khẳng định câu trả lời 

trên! 

Thánh La San cùng toàn thể Nhà Dòng thêm một chục (10) kinh Kính Mừng 

Maria trong tràng hạt mân côi (thông thường là 50) và chục thứ sáu là để tôn 



kính RẤT THÁNH ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI - ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN 

TỘI.  

Đề nghị anh chị em chúng ta, mỗi ngày, “cố gắng” tụng thêm (hoặc ít nhất 

chục thứ 6 – đặt biệt của Dòng Lasan) 10 Kinh Kính Mừng và suy niệm về Ân 

Huệ trọng đại mà Thiên Chúa Tạo Hóa đã ban cho Đức Maria: VÔ NHIỄM 

NGUYÊN TỘI, và cầu nguyện cho nhau. Được không, anh chị em ? 

 

 


