
BA (3) NGÀY ĐẦU XUÂN 

 LỄ GIAO THỪA TẾT NGUYÊN ĐÁN 

 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Hãy nói với A-ha-ron và các con ông ấy 

rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :   

‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em ! Nguyện Đức Chúa tươi 

nét mặt nhìn đến anh em, và dủ lòng thương anh em ! Nguyện Đức Chúa 

ghé mắt nhìn, và ban bình an cho anh em !’ Chúc như thế là đặt con cái 

Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho 

chúng.” (Ds 6,22-27)     

     

 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng.     

Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên 

Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ 

khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự : điều gì tốt thì giữ ; còn 

điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Nguyện chính Thiên 

Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để 

thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì 

đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng 

kêu gọi anh em là Đấng trung thành : Người sẽ thực hiện điều đó. Thưa anh 



em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn 

chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức   

Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. (1Tx 5:16-26.28)     

 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn 

đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng :   

- Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.   

- Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.   

- Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.    

- Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa 

cho thoả lòng.   

- Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.   

- Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên  

Chúa. - Phúc thay ai xây dựng hoà bình,vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa.   

- Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,vì Nước Trời là của họ.” 

(Mt  5:1-10)     

   
   

***   

+> “… Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này : ‘Nguyện   

Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn 

đến anh em, và dủ lòng thương anh em ! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và 



ban bình an cho anh em !’ Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo 

trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng…” – “… Nguyện chính 

Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để 

thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng 

trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm…”   

- Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.   

- Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.   

- Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.    

- Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa 

cho thoả lòng.   

- Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.   

- Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên  

Chúa. - Phúc thay ai xây dựng hoà bình,vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa.   

- Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,vì Nước Trời là của họ.”   
     

== “Cuối năm/đầu năm ngồi tính lại sổ đời: YÊU THƯƠNG LỜI LỖ…(?)”     

* Đối với Đấng Tạo Hóa = Mỗi ACE chúng ta đã đền đáp cân xứng 

với  TÌNH CHÚA thương yêu mỗi người chúng ta chưa?    * Đối 

với Anh Chị Em đồng loại = mỗi ACE chúng ta có thực sự đã yêu 

thương nhau chân tình, vô vụ lợi… chưa?   

* Anh Chị Em chúng ta có suy niệm, thực hành LỜI Chúa qua bản 

Hiến Chương Nước Trời – Tám (8) Mối Phúc Thật – chưa?   

 

 

== Lạy Đấng Tạo Hóa là Chúa Mùa Xuân bất diệt,      

= Đối với Ngài, mọi sự đều là HỒNG ÂN và luôn luôn HIỆN TẠI,   Vì 

chính Ngài vượt trên tất cả không gian và thời gian…     



= Đối với chúng con là tạo vật của Ngài, Ngài biết chúng con bị tạm thời vây hãm 

trong thời gian và không gian,  nên Ngài đã tạo ra thời gian bốn mùa Xuân-Hạ-

ThuĐông để phong phú hóa và chúng sinh thích ứng với đời sống tạm của chúng 

sinh ở trần gian này.  

== Xin Chúa Mùa Xuân bất diệt chúc lành cho mỗi Anh/Chị/Em chúng con, giúp 

chúng con biết sống trọn vẹn những LỜI Con chí thánh của Ngài phán ra, để giảng 

dạy và chỉ lối dẫn đường đưa mỗi người chúng con đến cuộc sống Phúc Thật trong 

Ngài cùng Thánh Tử Giêsu Ki-tô và Thiên Chúa Thần Khí ban sự sống của Ngài.   

AMEN 

 

*** 

 LỄ TÂN NIÊN 
 

 Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân 

chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng 

trên vòm trời và giãi sáng mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm 

nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ 

hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng 

trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh 

sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. (Gen 1:14-18) 

 Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều nầy là: Thời giờ vắn vỏi; còn 

có cách là những ai có vợ, hãy như không có: những ai than khóc, hãy ăn ở như 

không khóc; những ai hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những ai mua 



sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời nầy, hãy ăn ở như không 

tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian nầy đang qua đi. (1Cor 7:29-31) 

 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ 

áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì 

mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? 

Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế 

mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? 

Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một 

gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ 

ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. 

Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của 

ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa 

cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho 

như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các con chớ áy 

náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?” Vì 

chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần 

đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công 

chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con 

chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự 

khốn khổ của ngày ấy”. (Mt 6:25-34) 

 



 MÙNG HAI (2) TẾT 

 

 Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta 

qua các thế hệ. Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các 

ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài 

quý báu đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; 

nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn 

đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp 

và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của 

các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. (Hc 44:1.10-15) 

 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của chúa, vì đó là điều phải đạo. 

Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Ðể ngươi 

được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng 

làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách 

khuyên răn và sửa dạy. 

Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài 

mà cầu nguyện luôn mãi. Ðể được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và 

cầu xin cho toàn thể các thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi 

mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu 

nhiệm của Tin Mừng; tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng 

xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh 

dạn, như bổn phận tôi phải nói. 



Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh 

em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Xin Thiên Chúa ban ân sủng 

cho tất cả những ai yêu mến Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta bằng một tình yêu 

bất diệt. (Ep 6:1-4.18.23.24) 

 

 Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa 

Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh 

sạch, nghĩa là không rửa trước. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: 

“Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn 

tay không tinh sạch?” 

Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các 

ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng 

chúng ở xa Ta. Chúng sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì chúng dạy những 

giáo lý và những luật lệ loài người”. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên 

Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều 

như vậy”. 

Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục 

của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: “Hãy thảo kính cha mẹ”, và “ai rủa cha 

mẹ, người đó phải chết”. Còn các ngươi thì lại bảo: “Nếu ai nói với cha mẹ mình 

rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành Corban 

(nghĩa là của dâng cúng)”, rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ 

nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau”. 

(Mc 7:1-2. 5-13a) 

 



 MÙNG BA (3) TẾT = THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM 

 Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào mọc ngoài 

đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy mầm ngoài đồng ruộng, vì Chúa là Thiên 

Chúa chưa cho mưa rơi xuống đất, và chưa có người để trồng trọt, nhưng lúc đó 

mạch nước từ đất vọt lên, tưới khắp mặt đất. 

Vậy Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con 

người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại E-đen về phía đông 

và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên 

mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết lành 

biết dữ. Vậy Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa 

và coi sóc vườn. (St 2:4b-9. 15) 

 Khi ấy, các người Do thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã chữa bệnh 

trong ngày sabbat. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta 

cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, các người Do thái càng tìm cách giết Người, vì 

không những Người đã phạm luật nghỉ ngày sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là 

Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. 

Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Thật, Ta bảo thật cho các ngươi biết: Chúa 

Con không thể tự mình làm gì, nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha 

làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu thương Chúa 

Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những 

việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán thục”. (Ga 5:16-20) 

 


